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Tenzij anders vermeld
zijn de in deze afle-
vering gebruikte afbeel-
dingen door diverse le-
den van de families
Van Gemert en Hart-
man welwillend ter
beschikking gesteld.
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Gebrandschilderd glas-in-loodraam, met een afbeelding van
Cosmas en Damianus, patroonheiligen van zieken en artsen,
geschonken aan dokter Van Gemert (zie ook pagina 13).

Inhoud

- Woord vooraf p. 1
- Dokter van Gemert p- 2
- Belevenissen van oud-dokter Hartman p- 18

- Hartman verleende prins Bernhard eerste hulp p- 21
- Leven en Welzijn: Diemen’s Zorg p- 22

- Uit het leven van Katie p- 25

De Historische Kring Diemen werd op 16 maart 1991 opge-
richt.

De vereniging stelt zich ten doel:

- belangstelling te wekken voor de lokale geschiedenis van Die-
men;

- de lokale geschiedenis van Diemen te onderzoeken en vast te
leggen;

- archeologisch onderzoek te bevorderen;

- zich in te zetten voor het behoud van historische gebouwen,
historisch landschap en resten van de materiéle cultuur in deze
gemeente;

- zich actief bezig te houden met de activiteiten op historisch-
cultureel gebied;

- de algemene kennis van geschiedenis en archeologie te bevorde-
ren als achtergrond en verdieping van de doelstellingen hiervoor
vermeld.

Het lidmaatschap bedraagt f 20,- per jaar. Leden ontvangen het
verenigingsblad Historische Kring Diemen (verschijnt minimaal
tweemaal per jaar) en de HKD-Nieuwsbrief. Men kan lid worden
door zich aan te melden bij het secretariaat:

p/a Rode Kruislaan 145, 1111 NH Diemen, tel. 69.92.093.
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WOORD VOORAF

Een goed verteld verhaal zegt soms meer over een bepaalde tijd dan een
uitgebreide, maar tegelijk uiterst droge, opsomming van allerlei feiten
en gebeurtenissen. Want in zo’n breed historisch overzicht missen we
vaak de persoonlijke belevenissen van mensen, terwijl die de geschiedenis
juist kleur geven.

Een verhaal is een getuigenis van het leven zelf. Het wordt ook beter
onthouden dan reeksen jaartallen. Daar staat tegenover dat een verhaal
steeds maar over een beperkt aantal mensen kan gaan. Waarbij ook nooit
alle gebeurtenissen in een bepaalde periode aan bod kunnen komen, laat
staan met elkaar in verband worden gebracht. Terwijl de historicus ddt
juist nastreeft.

De kunst van het schrijven van geschiedenis is dan ook om historische
gegevens en verhalen elkaar te laten aanvullen. De ’dorre’ feiten gaan
immers veel meer ’spreken’ als ze zijn opgenomen in een verhaal. Ander-
zijds kan kennis van de historische achtergronden een verhaal zozeer aan
betekenis doen winnen, dat we er bij wijze van spreken een episode uit
de wereldgeschiedenis in zien uitvergroot.

Om deze redenen spant de Historische Kring Diemen zich dan ook in
om het ’verhaal’ - en dan bedoelen we vooral het levensverhaal - van
zoveel mogelijk Diemenaren op schrift te krijgen, of het nu om het verhaal
van een boerin of een makelaar, een arbeider of een huisarts, een onderne-
mer of een ambtenaar gaat. Zij hebben de historische ontwikkelingen,
die zich sinds de eeuwwisseling in Diemen hebben voorgedaan, allemaal
aan den lijve ondervonden. Hun verhaal maakt ons pas echt duidelijk
hoe ingrijpend die ontwikkelingen zijn geweest.

In dit nummer van ons blad staat het levensverhaal centraal van dokter
A.].J. (Arie) Van Gemert, die veel oudere inwoners van onze woonplaats
zich nog goed zullen kunnen herinneren. Een man, die niet alleen als
arts, maar ook als mens en mede-burger van onze woonplaats zeer gewaar-
deerd werd.

Het levensverhaal van de veel te vroeg overleden dokter Van Gemert
kon door Wim de Valk geschreven worden op grond van wat zijn echtge-
note en zijn zoon Jan over hem verteld hebben. Daaruit kwam tevens
naar voren hoe veel de vriendschap met zijn Diemense collega, dokter
M. (Ties) Hartman, voor Arie van Gemert betekend heeft. Daarom is
ook hij geraadpleegd. Dokter Hartman heeft de verschijning van dit num-
mer echter niet meer mogen meemaken. Afgelopen zomer is hij op 94
jarige leeftijd overleden. Wij meenden er goed aan te doen ook aan zijn
levensverhaal, dat immers op tal van punten met dat van dokter van Ge-
mert vervlochten is, aandacht te schenken.

Door Hiltje Veldstra worden verder de historische achtergronden wat
betreft de gezondheidszorg in Diemen geschetst. En tenslotte laat Hilda
Kernell haar "Katie" dankbare herinneringen aan dokter Van Gemert opha-
len.

Jaap Haag



DOKTER VAN GEMERT (1909-1967)

Het welbestede leven van een pure workaholic

Wim de Valk

Eind juni 1967 kwam de Diemer dokter A.J.J. van Gemert thuis na een bevalling te hebben gedaan. Hij had
flink rugpijn; aanvankelijk dacht hij last van een niersteen te hebben, maar later bleek het kanker te zijn. In
september is hij nog geopereerd. Dat bleek voor de chirurg echter een kwestie van open- en dichtmaken. Het
was een hopeloos geval, er waren overal uitzaaiingen. Van Gemert wist als arts direct waaraan hij toe was.
Hij zag de dood op zich afkomen. Maar hij was een heel gelovig man en kon het overgeven. Hij is zijn zaakjes
gaan regelen en kwam eind september naar huis. Daar heeft hij nog een maand aan een infuus gelegen. Hij
had gelukkig weinig pijn. Hij heeft rustig van iedereen afscheid genomen. In het bijzonder natuurlijk van
zijn vrouw en drie kinderen, twee dochters en een zoon. Op 1 november 1967 stierf de toen befaamde dokter,

slechts 58 jaar oud.

Voor Diemen was het overlijden een reuze
schok. Toen de begrafenisstoet van het
woonhuis aan de Hartveldseweg naar de
rooms-katholieke kerk Sint Petrus’ Banden
vertrok, werd de lijkwagen geflankeerd
door het hele bestuur van het Wir-Gele
Kruis. Bij het passeren van de voormalige
groentezaak van Woud (naast het oude
gemeentehuis) vroeg een vrouw in de win-
kel aan Woud: "Wie wordt daar begra-
ven?" Zij wist kennelijk nog van niets.
Toen Woud antwoordde dat het om dokter
Van Gemert ging, viel de zwangere vrouw
prompt flauw, zo ontzet was zij. Tijdens

de uitvaartdienst was de kerk overvol en
nog stonden er drommen mensen op het
kerkplein. Dat dokter Van Gemert zo
geliefd was, had niet alleen te maken met
zijn werk als dokter. Hij heeft jaar in, jaar
uit een grote sociale betrokkenheid ge-
toond. Dat hield behalve met zijn karakter
vast ook verband met zijn jeugd.

Zijn ouders waren van eenvoudige af-
komst. Zijn vader - de oude Van Gemert

dus - kwam uit een weeshuis te Grave,
waar hij als kind was ondergebracht nadat
hij op 5-jarige leeftijd zijn moeder en op
11-jarige leeftijd zijn vader had verloren.
Het weeskind ging overigens niet als arm-
lastige het weeshuis in. Er was een klein
familiekapitaaltje, dat voor zijn opvoeding
werd bestemd. In het weeshuis leerde hij
het vak van schoenmaker.

Toen schoenmaker Van Gemert 23 jaar

Schoenmaker Jan van Gemert en zijn tweede vrouw Petronella Bakker. Op de achtergrond
de vier kinderen uit zijn eerste huwelijk: Riet, Arie, Annie en Willem. De foto is van

omstreeks 1923.
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was, trouwde hij met de zeven jaar oudere
Cornelia Gordijn. Zij gingen in Schiedam
wonen en kregen vier kinderen, twee
jongens en twee meisjes. De tweede zoon
was de later befaamd geworden dokter
Adrianus Jozef Johannes van Gemert,
roepnaam Arie. Hij werd op 15 maart
1909 te Schiedam geboren. De kleine Arie
heeft zijn moeder niet lang gekend; toen
hij 9 jaar was, stierf zij reeds. Zijn vader,
die met vier kinderen achterbleef, trok
weldra een huishoudster aan om voor het
moederloze gezin te zorgen. Zij was een
vriendin van zijn vrouw geweest. Wat
later is hij met haar getrouwd, maar de
verbintenis was geen echt succes; het ging
meer om een verstandshuwelijk.

Spoorstudent

Het is tamelijk verwonderlijk voor die tijd
dat de zoon van een schoenmaker een
opleiding tot arts kon volgen. Maar de
oude Van Gemert had er veel voor over
zijn kinderen te laten doorleren. Een oude-
re broer van Arie volgde het gymnasium
en ging naar een seminarie in Nijmegen
om Dominicaner pater te worden. Helaas
verdronk hij (en een mede-student) tijdens
een roeitocht op de Waal. Zij konden
beiden niet zwemmen en dat werd hen
fataal toen hun bootje werd overvaren
door een Rijnaak. De zussen van Arie
volgden een opleiding tot onderwijzeres

en behaalden tevens de hoofdakte. Vooral
dat laatste was iets bijzonders voor meisjes
in die tijd.

Studeren was duur want van studiefinan-
ciering en OV-jaarkaarten was toentertijd
geen sprake. Niettemin mocht Arie probe-
ren de universitaire studierichting medicij-
nen in Leiden te volgen, al moesten zijn
ouders, zoals dat toen heette, ’er krom
voor liggen’. Hij werd spoorstudent want
op kamers gaan wonen in Leiden was te
duur. Maar zijn stiefmoeder had vooraf
gezegd: "Als je een keer voor een examen
zakt is het afgelopen.” Even zo vrolijk
moest Arie ’s avonds wel schoenen poet-
sen en schoenen rondbrengen. Hij is één
keer voor een examen gezakt. Dat heeft
een hoop trammelant gegeven. Zijn stief-
moeder gooide zijn tas de trap af. Toch
vond zijn vader het eigenlijk zonde om
de artsenstudie van zijn zoon abrupt stop
te zetten. Vooruit dan, voor een keer zou
hij nog betalen.

Klappers

Arie vond het natuurlijk niet leuk, dat hij
financieel zo athankelijk was van zijn ou-
ders die zich veel voor hem moesten ont-
zeggen. Gelukkig deed zich een opmer-
kelijke mogelijkheid voor om een leuke
bijverdienste te verwerven. De jonge stu-
dent werkte de bijgewoonde colleges altijd
keurig uit in heldere en overzichtelijke

Dokter Van Gemert in 1943 in de spreek-
kamer van zijn praktijk aan de Hartveldse-
weg 49.

dictaten. Dit bleef bij medestudenten - en
vooral bij de boemelaars - niet onopge-
merkt. Die wilden zijn dictaten graag
lenen tegen de tijd dat examen moest wor-
den gedaan.

Een studievriend van Arie, een zekere Do-
minicus (die later huisarts in Amsterdam-
Zuid is geworden), opperde het plan de
dictaten in beknopte vorm te gaan uitge-
ven. Klappers heten dergelijke samenvat-
tingen in de academische wereld. Van de
universiteit mocht je officieel niet in dicta-
ten of klappers handelen, maar daar trok-
ken zij zich niets van aan. Intussen lonkte
de Leidse Garnade Universiteitsboekhandel
al naar de twee studenten. Die zag er wel
brood in, als zij tenminste een beginkapi-
taaltje meebrachten om de eerste kosten
te dekken. Arie had natuurlijk geen geld,
maar zijn beter gefortuneerde vriend Do-
minicus wel.

Zo gezegd, zo gedaan, de twee studenten
en de boekhandelaar gingen met elkaar in
zee. De resultaten overtroffen ieders ver-
wachting. Arie maakte de ene klapper na
de andere. Zowel letterlijk als figuurlijk.
De anoniem uitgebrachte klappers verkoch-
ten zo goed, dat de jonge Van Gemert zijn
laatste twee studiejaren zelf kon betalen.



INW. GENEESKUNDE

1935-1936

GARNADE
UNIVERSITEITSBOEKHANDEL
LEIDEN

Een van de ’klappers’ die Arie van Gemert
tijdens zijn studiejaren schreef.

Bij zijn afstuderen droeg hij een door hem
zelf betaald jacquet en toen was er nog net
genoeg geld over voor de aanschaf van
een eigen artseninstrumentarium dat hem
weldra in Diemen goed van pas zou ko-
men. Zijn vriend Dominicus besteedde
zijn aandeel in de onderneming voor pure
luxe; hij liet in Leiden zijn kamer met leer
behangen.

Naar Diemen

Op 15 maart 1935 (precies op zijn 26-ste
verjaardag) ontving Arie de artsenbul. Na
zijn afstuderen had hij uiteraard niet on-
middellijk een eigen praktijk maar lang
duurde het niet. Hij begon met een waar-
neming voor een arts die onder dienst
moest. Daarna - reeds in april 1935 - be-
landde hij op verzoek van de toenmalige
pastoor van de parochie Sint Petrus’ Ban-
den in Diemen. Daar moest voor de ka-
tholieke arts Th.H.C. Bos Otten een ver-
vanger komen. De aanleiding was pijnlijk
en er moest delicaat worden opgetreden.
Bos Otten was - zoals vrijwel alle dokters
op het platteland - een zogeheten
apotheekhoudende huisarts. De medicijnen
die hij voorschreef verstrekte hij ook zelf.
Bos Otten was echter een goede klant van
zijn eigen apotheek geworden. Hij was
verslaafd geraakt aan morfine en met hem
ook een aantal particuliere patiénten. Een
treurige situatie, die overigens in die tijd
geen zeldzaamheid was.

Arie was toen nog niet getrouwd. Hij ging
dan ook voorlopig op kamers wonen bij
de familie Distelbrink; dat was in hetzelf-
de pand aan de Hartveldseweg waar Bos

Otten zijn praktijk had. Dat pand was een

huurhuis van het echtpaar Distelbrink.
Deze familie woonde beneden, de bovene-
tage was in onderhuur aan Bos Otten afge-
staan. Arie deed het spreekuur vanuit de
dokterswoning en ging vervolgens op de
fiets visites bij patiénten thuis maken. Die
hoorden hem vanuit de verte al aankomen
want het spatbord van zijn fiets zat los en
rammelde. Dat losse spatbord is hem bijna
fataal geworden. Op een keer raakte het
in de spaken, Arie viel en brak beide
polsen. Hij liet zich verbinden - stevig
inzwachtelen want gips zou het hem on-
mogelijk maken te werken - en ging ge-
woon door. Met zijn gebroken polsen deed
hij zelfs nog bevallingen.

Aangezien duidelijk was dat dokter Bos
Otten niet meer op zijn post zou terugke-
ren, is spoedig over een overname van de
praktijk gesproken. Arie zag dat wel zitten
en nam de dokterspraktijk tegen de toen
gebruikelijk som over. Daarvoor moest
hij zich wel flink in de schulden steken;
hij leende een fors bedrag van zijn ouders.
Van Gemert was van toen af (26 april
1935) officieel arts in Diemen, de enige
katholieke arts daar. Nederland was toen-
tertijd zwaar verzuild en Diemen telde dan
ook artsen voor de verschillende geloofs-
richtingen.

Patiénten

Van een dokter werd verwacht dat hij ge-
huwd was. Aan die eis kon weldra worden
voldaan want Arie trouwde op 30 januari
1936 in de vlakbij gelegen r.k. kerk Sint
Petrus’ Banden met zijn jeugdliefde Anna
Antonia Heijnen. Hij was toen 26 jaar en
zijn bruid (roepnaam Ans) was 30. Ans
was op 19-jarige leeftijd wees geworden.
Een jaar later ging zij in Leiden in het
Academisch Medisch Ziekenhuis voor
verpleegster leren. Tegen de tijd dat zij
met Arie trouwde was zij een all round
verpleegster die ook wonden kon hechten
en voor een bevalling niet terugschrok na
de ruime kraamervaring die zij intussen
had opgedaan.

De jonggehuwden betrokken het hele huis
aan de Hartveldseweg waar Arie op ka-
mers had gewoond en waar Bos Otten zijn
praktijk had gehad. De familie Distelbrink
had enige tijd voor het huwelijk van Arie
en Ans de woning verlaten. Het jonge stel
had van meet af aan met spanning gevolgd
hoeveel patiénten er zouden komen. De
omvang van de praktijk was niet precies
bekend en Arie moest maar afwachten wie
zijn vertrouwen aan hem wilde schenken.
Eigenlijk was vooraf alleen bekend dat de
meeste Diemenaren het met een karig
inkomen moesten stellen. Er waren veel
"bus-patiénten’. Zo werden indertijd de
mensen genoemd die zich bij de zieken-
fondsjes van verenigingen of artsen hadden
aangesloten. Bij deze mensen kwam elke
week de sigarenwinkelier Rijpkema met
een bus langs om de verplichte bijdrage
op te halen. Vandaar het woord buspati-
enten. De dokter moest hen niet alleen alle
huisartszorg maar ook alle medicijnen en

verbandmiddelen vanuit zijn eigen apo-
theek verstrekken.

Particuliere patiénten waren er niet veel.
Arie van Gemert verloor er weldra zelfs
een paar omdat hij de morfine-verslaafden
onder hen snel kwijt was. Hij wilde hen
wel laten afkicken, maar niet aan de mor-
fine houden. Daar hadden zj aanvankelijk
geen oren naar. Zo kwam het dat het pas
getrouwde stel de eerste tijd nauwelijks
kon rondkomen van de inkomsten. Ans
vertelde later wel eens aan haar kinderen
dat er weken zijn geweest dat zij na aftrek
van de uitgaven nog geen vijf centen over-
hield. En de mensen in het dorp maar
denken dat de doktersvrouw er wel royaal
bij zou zitten. Sommigen vonden het maar
raar dat de doktersvrouw twee winters
achter elkaar dezelfde wintermantel droeg.
Daar werd in het dorp over gesproken.

Ongelukken

Arie van Gemert zat nog maar goed een
jaar in Diemen toen het dorp landelijke
bekendheid kreeg omdat prins Bernhard
daar in september 1937 een zwaar auto-
ongeluk kreeg. De prins was met zijn
snelle wagen vanuit "t Gooi op weg naar
Amsterdam toen hij - niet ver van de plek
waar nu het benzinestation De Blokhut
staat - op een vrachtwagen inreed. Dat er
op die weg in Diemen vaak ongelukken
voorkwamen, verbaasde niemand. Het was
toen nog een weg met kinderhoofdjes en
er was geen middenberm. Vanaf het stalen
spoorwegviaduct dat de weg kruiste, droop
vaak regenwater en in de winter zelfs ijzel.
Het kon er dan spiegelglad zijn. "Als daar
bij winterweer ongelukken gebeuren, hoef
je je niet te haasten", zei dokter Van Ge-
mert later tegen zijn zoon Jan. "Je vindt
er dan alleen maar doden." Als hij langs
geweest was en de dood had geconstateerd,
kwam er een kraanwagen van Saan om

het wrak weg te slepen. Saan had ook een

Ans Heijnen en Arie van Gemert verlaten
op hun huwelijksdag (30 januari 1936)
het Diemense gemeentehuis.




langwerpige rieten mand bij zich. Daar
ging het stoffelijk overschot in.
Gewonden mochten de gemeente uit om
naar een ziekenhuis te worden vervoerd,
maar dodelijk verongelukte slachtoffers
niet. Die werden voorlopig - tot alle for-
maliteiten waren vervuld - gebracht naar
het doodgravershuisje op het kerkhof
Gedenk te Sterven in Oud-Diemen. Daar
was ook een stenen aanrecht waarop Van
Gemert de verminkte doden samen met
de wijkzuster wat fatsoeneerde door hech-
tingen en met verbanden. De lijken kregen
dan ook een piama aan. Die hadden ze
niet in voorraad. Meestal gaf de hulpverle-
nende arts of een boer en een keer zelfs
de burgemeester een van zijn eigen pia-
ma’s. Als bij ongelukken buitenlanders
waren omgekomen moest ook de kist
verzegeld worden.

Het overbrengen van de doden naar het
lijkenhuisje op het kerkhof Gedenk te Ster-
ven in Oud Diemen, was de Diemer artsen
evenwel geleidelijk zeer gaan tegenstaan.
Het was daar in de jaren vijftig zo’n ver-
vallen troep geworden dat Van Gemert en
zijn collega-arts dokter M. Hartman het
eigenlijk een schande vonden doden daar
tijdelijk onder te brengen. Een enkele keer
kon wel eens worden uitgeweken naar het
kerkhof Rustoord langs de Weesperstraat,
maar de gemeente wilde dan niet voor de
extra kosten opdraaien. Van Gemert heeft
toen gedreigd: "Als er ooit eens een be-
kend persoon verongelukt of onverwacht
in Diemen overlijdt, dan zullen we geen
extra moeite meer doen, dan gaat ook die
dode naar het verwaarloosde lijkenhuisje. "
Dat heeft toen geholpen.

In de buurt van de Stammerdijk kwam het
wel eens voor dat bij een verkeersongeluk
een gewonde net buiten de gemeentegrens
lag. In plaats van de ambulance van Am-
sterdam moest dan de ambulance van
Weesp worden ingeschakeld. Daarmee kon
veel tijd verloren raken. Vandaar dat de
Diemer dokters in overleg met de politie
een gewonde wel eens een paar meter
verlegden zodat deze sneller kon worden
vervoerd.

Van Gemert maakte geregeld merkwaardi-
ge dingen mee. Zo had hij eens een over-
lijdensakte afgegeven toen iemand zich
voor de trein had geworpen. Een gruwelij-
ke zaak. Het hoofd werd een heel eind van
het lichaam af gevonden. De dokter kreeg
de door hem ingevulde overlijdensakte
teruggestuurd omdat hij niet had ingevuld
dat de betrokkene dood was. Hij had al-
leen ingevuld dat het hoofd van de romp
was gescheiden. Die vaststelling was ove-
rigens bij uitzondering wettelijk voldoen-
de. Dit artsenwerk buiten de eigenlijke
praktijk om werd gedaan in de nevenfunc-
tie van gemeente-arts. Eerst in een wat los
of tijdelijk verband. Maar in 1945 kreeg
Van Gemert de offici€le functie van ge-
meente-arts, samen met zijn vriend en
collega Hartman.

De huisartsen in Diemen verleenden ook
eerste hulp bij huiselijke ongelukken. Op

de boerderijen liepen mensen natuurlijk
nogal eens verwondingen, botbreuken en
kneuzingen op. De kinderen van Van Ge-
mert waren daarmee al vroeg vertrouwd,
zoblijkt tijdens urenlange gesprekken met
zoon Jan en zijn moeder die vele herinne-
ringen ophalen. Als er iemand bloedend
bij de deur kwam, dan gaven de kinderen
al direct een bekken waarin de patiént het
bloed kon opvangen.

Toen zoon Jan groter werd en belangstel-
ling voor het artsenvak kreeg, ging hij
vaak met zijn vader mee. Het was van
Van Gemerts patiénten bekend dat hij ruim
tijd voor je nam, maar hij moest wel kun-
nen opschieten. Als hij op huisbezoek
kwam, zette menigeen de huisdeur vast
open, dan hoefde de dokter niet meer aan
te bellen. Arie had van verscheidene hui-
zen in Betondorp zelfs een sleutel, dan
kon hij altijd zo naar binnen lopen.

Eerste auto

De huisbezoeken werden na enige tijd niet
meer op de fiets afgelegd. Arie had spoe-
dig een motorfiets gekocht. Hij had wel
geen rijbewijs, maar dat vond hij in zijn
stille omgeving geen punt. Diemenaar Piet
Saan (die een vrachtbedrijf had en een
benzinepomp exploiteerde) moet tegen de
dokter hebben gezegd: "Je kan hier rustig
rondrijden, dokters worden toch niet door
de politie aangehouden. "

Toen een auto onmisbaar werd, durfde
Arie toch niet zonder rijbewijs in een
wagen te gaan zitten. Als hij een auto
nodig had, huurde hij er een van fietsen-
maker Kloosterman, die keurig in het pak
en met een chauffeurspet op de dokter
rondreed. Ook Piet Saan verleende derge-
lijke chauffeursdiensten. Nadat Arieeind-
jaren dertig zijn rijbewijs had behaald
kocht hij zijn eerste auto, een Ford An-
glia. Het autoplezier heeft kort geduurd,
want zodra de Duitsers in mei 1940 Ne-
derland hadden bezet, gingen zij auto’s
vorderen. Van Gemert ging snel zijn auto

verstoppen; in een hooiberg van de familie
Van der Schot. Daar heeft de wagen de
hele oorlog gestaan. Die kwam er niet zo
best meer uit na al die jaren omdat helaas
vergeten was het koelwater af te tappen.
In de eerste de beste strenge oorlogswinter
bevroor het koelwater al en scheurde het
motorblok. Dat is na de oorlog gelast,
maar de wagen reed toen niet harder meer
dan 40 kilometer per uur. Pas in 1947
kreeg Arie van de overheid een vergunning
een nieuwe wagen te kopen.

Oorlog

Bij het uitbreken van de oorlog hadden
Arie en Ans één kind; dat was hun dochter
Leny die eind 1936 was geboren. In het
tweede oorlogsjaar kwam op Kerstmis
1941 de tweede dochter Els ter wereld.
In Diemen merkte de bevolking aanvanke-
lijk betrekkelijk weinig van de bezetting,

Chauffeur Kloosterman, in keurig uniform
gestoken, wacht op dokter Van Gemert
voor het rijden van visites. Foto ca 1938.

maar naarmate de oorlogsjaren vorderden,
werd de druk groter. Al vrij spoedig
kwam het Duitse bevel dat alle artsen zich
moesten laten inschrijven bij de door de
bezetters ingestelde Artsenkamer. In Die-
men zaten toen drie artsen: behalve Van
Gemert (vooral voor katholieke patiénten),
dokter W. Balfoort (vooral voor christelij-
ke klanten) en dokter M. Hartman (speci-
aal voor het liberale deel van het dorp).
Van Gemert en Hartman die in 1935 al
snel goede collega’s waren geworden,
weigerden zich bij de Artsenkamer te
melden. Zij schroefden hun naamplaat met
de vermelding ’arts’ van de voordeur en
bleven verder gewoon aan het werk.

Balfoort, die lid was van de Duitsgezinde
Nationaal-Socialistische Beweging meldde
zich wel. Van Gemert en Hartman wan-
trouwden de NSB’er; zij wisten niet pre-
cies wat zij aan die collega hadden. Ach-
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teraf bleek dat Balfoort nooit onderduikers
heeft verraden en er ook anderszins geen
mensen heeft bijgelapt, maar dat wist je
in de oorlogstijd niet. Het was dus altijd
mondje dicht tegen deze collega.

Begin 1944 werd een deel van Diemen
moedwillig door de Duitsers verwoest om-
dat zij aan de rand van Amsterdam een
vrij schootsveld wilden hebben. Rijen
tamelijk nieuwe woningen langs de Die-
merkade en verderop in Diemen werden
gesloopt. Alle huizen langs de Hartveldse-
weg tot aan de Jan Bertsstraat gingen
tegen de vlakte. Het lege terrein heette
weldra in de volksmond ’de Afbraak’; het
was een groot speelveld voor kinderen.
Ook de woonhuizen met praktijkgedeelte
van Van Gemert en Hartman vielen onder
de slopershamer. Arie verhuisde met
vrouw en kinderen daarom enkele panden
verderop naar Hartveldseweg 40 (thans
nr. 37), het pand waarin jaren later nog
lange tijd het makelaarskantoor Kaskens
gevestigd is geweest. Het nieuwe huis was
hem door de Duitsers toegewezen. Hart-
man mocht zich enkele huizen verderop
vestigen.

Lang niet alle Diemenaren die door de
massale afbraak hun huis verloren, hadden
zo snel en dichtbij een nieuwe woning.
De meesten moesten verhuizen naar de
Transvaalbuurt in Amsterdam-Oost. Daar
waren door de deportatie van joden veel
huizen leeg gekomen. Van Gemert en zijn
collega Hartman besloten hun patiénten
te volgen. Zij huurden een ruimte in de
Paul Krugerstraat en hielden er om de
beurt een dagelijks spreekuur. En zij
vielen regelmatig voor elkaar in. De pati-
enten van de beide dokters wisten al zo
lang dat die twee goede vrienden waren,

Een voor-oorlogse foto van de Hartveldseweg, waar dokter Van Gemert op diverse adres-
sen heeft gewoond en praktijk hield (prentbriefkaart collectie H. Poster).

dat zij niet verbaasd waren dat de collega
kwam wanneer een van de twee te veel
bevallingen op één dag had.

Hongerwinter

Intussen was Arie van Gemert duchtig bij
het verzet tegen de bezetter betrokken ge-
raakt. Bijvoorbeeld door ’via, via’ voor
vervalste persoonsbewijzen te zorgen en
onderduikers te helpen via de smokkel van
bonnen en stamkaarten.

Over ’'via, via’ gesproken: zo leverde
burgemeester Mul van Weesperkarspel
regelmatig vervalste papieren, waarmee
koeien bij veeboeren konden worden ver-
donkeremaand. Zo’n koe werd dan door
boer Bon uit de Bijlmer geslacht en in
twee helften naar het huis van Van Gemert
gebracht. Daar beende slager Rutgers het
beest verder uit. Veldwachter Gerritsen,
die ook in het complot zat, zorgde dat de
straat leeg was als het vee- en vleestrans-
port - verzorgd door Jan Baars - op gang
kwam. Als Duitsers de vleeswagen zouden
aanhouden, dan was er een verklaring dat
het om met mond- en klauwzeer besmet
vee ging.

Het vlees werd uiteraard verdeeld. Om te
beginnen kreeg de boer waarvan de koe
was geweest twintig kilo vlees. Dat kon
hij zelf verkopen. De opbrengst was dan
ongeveer even hoog als het bedrag dat bij
inbeslagneming van de koe door de Duit-
sers zou zijn betaald. Het meeste vlees
ging naar het Amsterdamse Onze Lieve
Vrouwe Gasthuis. Het overige werd door
vrijwilligers in partjes naar zieken en be-
hoeftigen gebracht. Van Gemert en Hart-

man wisten als dokters precies wie het
meeste behoefte aan wat extra had. De
lever werd afgestaan aan een dokter in
Amsterdam die deze nodig had in plaats
van leverinjecties. Van restanten en botten
werd door Ans van Gemert soep gekookt
en bouillon getrokken. Schoongemaakte
vellen werden door een vleesmolen ge-
draaid en met gelatine tot hoofdkaas ver-
werkt. Dat kon allemaal ’s nachts bij de
Van Gemerts thuis want die zaten voor
elektrische stroom op hetzelfde circuit als
de bakker die ’s nachts stroom mocht ge-
bruiken om brood te bakken. De soep
werd de volgende dag op de scholen aan
de kinderen verstrekt. Het overblijvende
afval van de koeien - eigenlijk alleen de
hoeven, want alles kon worden benut -
werd begraven in de tuin van Van Gemert.

Verzet

Die gebeurtenissen deden zich uiteraard
voor toen de tijd het moeilijkst werd, in
de hongerwinter van 1944-1945. Vanuit
Diemen had Van Gemert onder meer con-
tact met de Amsterdamse verzetsgroep van
Henk van Laar, die verbindingen onder-
hield met Engeland. Zo werd kort na
"Dolle Dinsdag’ (5 september 1944) in
gezamenlijk overleg aan Engeland bericht
dat er een trein vol vluchtende Duitsers
en NSB’ers vanuit Amsterdam via Diemen
naar Duitsland zou rijden. Toen het zover
was werd dat radiografisch aan Engeland
doorgegeven onder de code: "De hond is
los". De trein was nog maar goed en wel
op weg toen hij in Diemen door Engelse
Spitfires werd gemitrailleerd: 119 Duitsers



en NSB’ers verloren het leven.

Bij een van de vele razzia’s die de Duit-
sers hielden, vluchtte ook eens een patiént
bij Van Gemert binnen. Die werd snel
verstopt in de kelder, die toen gedeeltelijk
onder water stond en waar geen licht was.
Toen de Duitsers in de kelder keken,
zagen zij wel de waterplas maar niet de
onderduiker. Zij gingen er voetstoots
vanuit dat niemand in de natte donkere
kelder zou zitten.

Van Gemert heeft ook eens te maken
gehad met een gestorven onderduikster.
Het ging om een jodin, die verborgen was
in de fortwachterswoning bij Fort Diemer-
dam (niet ver van de huidige UNA-centra-
le), dat geheel door de Duitsers was bezet.
Waar moest je heen met een dode joodse
vrouw in die tijd?

Nadat Van Gemert de dood had geconsta-
teerd, is met fortwachter Klop en enkele
andere mensen daar overleg gepleegd. Be-
sloten werd dat zij overdag een mooi tuin-
tje langs een kant van de fortwachterswo-
ning zouden aanleggen. De grond werd
omgespit en er kwamen geraniums in.
Tegen de avond werden de Duitsers in het
fort flink verwend met sterke drank, zoge-
naamd omdat Klop 12'4-jaar getrouwd
was. Toen de bezetters behoorlijk onder
de alcohol zaten, hebben de boeren snel
de plantjes uit de tuin gehaald, een kuil
gegraven en de vrouw ter aarde besteld.
De geraniums werden teruggezet en het
tuintje zag er weer keurig uit. Na de oor-
log heeft de dode een nette herbegrafenis
gekregen op de joodse begraafplaats. Nog
weer later is het stoffelijk overschot we-
derom opgegraven en ter aarde besteld in
de nieuwe joodse staat Israél.

Derde kind

In die enerverende periode was Ans van
Gemert in verwachting van haar derde
kind. Vanwege de onrust na 'Dolle Dins-
dag’ in 1944 en ook vanwege de beschie-
tingen van treinen door Diemen werd
besloten de bevalling vroegtijdig op te
wekken. Ans voelde er niets voor om in
een noodgeval op straat haar kind te krij-
gen, zoals in en rond Amsterdam al was
voorgekomen. Toen het even rustig leek,
zei ze dat de baby nu maar moest komen
ook al was dat dan drie weken te vroeg.
En zo is kind nummer drie, zoon Jan,
letterlijk opgewekt.

Deze Jan zou later net zo’n grote belang-
stelling voor het artsenvak krijgen als zijn
vader. Hij is thans orthopedisch chirurg
en woont met zijn vrouw in Alkmaar. Ook
zijn beide zussen zijn gehuwd. De oudste,
Leny, die verpleegster is geweest, woont
in Hoorn en heeft twee kinderen. Zus Els,
die onderwijzeres was en nu buitenlanders
begeleidt om hen vertrouwd te maken met
de Nederlandse taal en gewoonten, heeft
eveneens twee kinderen en woont ook in
Hoorn.

Jans moeder had na de bevalling door alle
spanningen helaas onvoldoende borstvoe-
ding. Zij kon slechts slappe gortepapjes

voor de baby maken. Die kon daar niet
tegen, kreeg diarree en viel maar af. De
ouders dachten dat het kind zou sterven.
Dat is helemaal niet zo overdreven gerede-
neerd want in de Amsterdamse Westerkerk
zijn in de hongerwinter grote aantallen
kinderlijkjes in papieren zakken neerge-
legd wachtend op het moment dat zij be-
graven konden worden. Boerin Van der
Schot kwam de familie Van Gemert echter
te hulp; zij had nog een pak Molenaars
Kindermeel. Een andere patiént bezorgde
een pak rijst, gejat uit een opslagplaats
van de Duitsers. Zo is baby Jan de hon-
gerwinter doorgekomen.

Boerin Van der Schot kwam extra graag

met kindermeel op de proppen omdat
dokter Van Gemert, toen hij nog maar

kort huisarts in Diemen was, haar zo’n
goed voedingsvoorschrift had gegeven toen
een van haar kleintjes geen melk bleek te
verdragen. Jan herinnert zich nog dat hij
met de jongens Van der Schot op de Sint
Petrusschool heeft gezeten. Die droegen
klompjes en konden daardoor ’s winters
mooie glijbanen maken. Jan was wel een
beetje jaloers; hij kon dat niet zo goed met
de leren schoenen die hij droeg. Ook zijn
zussen speelden met de kinderen Van der
Schot. Zus Leny is op hun boerderij nog
eens in een mestput gevallen en verloor
tot overmaat van ramp haar gebitsbeugel.

Het jonge gezin Van gemert in 1948 in de tuin van hun Diemense woonhuis. De drie
kinderen zijn Els, Jan en Leny (van links naar rechts).

Familiefoto ca 1953. Het echtpaar met hun drie kinderen Leny, Jan en Els.




Na de oorlog kreeg Arie als erkenning
voor zijn verzetswerk de verzetspenning
van Medisch Contact. Op de ene zijde
staat een hakenkruis, dat in een wurggreep
wordt genomen door een slang, het sym-
bool van de artsen. Rondom staat de tekst:
"ALLEEN EEN VRIJ MAN KAN EEN
GOED GENEESHEER ZIJN".

Op de andere zijde staat als randschrift:
"MEDISCH CONTACT 1941-1945"
enin het midden: "A.J.J. van GEMERT"
met esculaap, getooid met een vrijheids-
hoed (zie afbeelding).

Arie Van Gemert werd weldra opgeroepen
om als arts de naar Indonesié uitgezonden
militairen te begeleiden. Aangezien hij in
de oorlog roodvonk had gehad, werd hij
afgekeurd voor dienst in Indonesié. Daar
waren hij alsmede vrouw en kinderen niet
rouwig over. Voor dochter Leny was de
roodvonk van haar vader indertijd extra
vervelend geweest omdat zij toen in ver-
band met besmettingsgevaar niet gelijk
met alle andere kinderen van haar klas
haar ’Eerste Heilige Communie’ mocht
doen. Die plechtige gebeurtenis vond eerst
een hele tijd later voor haar alleen plaats
in een kapel van het klooster van de Zus-
ters van Liefde.

Lekkerbek

Enkele jaren na de oorlog vierde Arie zijn
12'4-jarig jubileum als huisarts. Dat was
in 1948. Een bakker, die wist dat Van
Gemert dol op taart was, schonk een enor-
me tompouce, waarop in grote letters
"Lekkerbek’ was gespoten.

Bij zijn kort daarop volgend koperen hu-
welijksfeest zorgden de Zusters van Liefde
voor een verrassing. Die zusters behoor-
den tot een orde die in de eerste helft van
de zeventiende eeuw was gesticht door de
Vincentius a Paulo en Louise de Marillac.
Zij droegen grote wijduitstaande kappen
en werden daarom ook wel 'Schiphol-non-
nen’ genoemd. Die merkwaardige hoofd-

bedekking stamde uit Bretagne waar de
stichteres Louise de Marillac vandaan
kwam. Daar behoorden die grote kappen
tot de plaatselijke klederdracht.

Deze nonnen - die toentertijd in Diemen
de rooms-katholieke kleuterschool en
meisjesschool leidden - bakten voor de
dokter een enorme taart die op een plank
van een vierkante meter werd afgeleverd.
Op het koperen huwelijksfeest was echter
zo ontzettend veel taart huize Van Gemert
binnengebracht, dat Arie en Ans maar
hadden besloten de grootste taart - die van
de zusters - mee te geven aan kennissen
uit Tilburg, een katholiek echtpaar met
twaalf kinderen. De plank verdween dus
ook naar het zuiden. Dat gaf problemen
want na enige tijd informeerde een van
de zusters of zij de plank terug konden
krijgen want daar streken zij altijd hun
grote kappen op.

Pont op wielen

De patiénten van dokter Van Gemert zaten
wijd verspreid over Diemen, Duiven-
drecht, Betondorp en de Amsterdamse
Transvaalbuurt. Menigmaal moest hij ook
aan de overkant van het Amsterdam-Rijn-
kanaal zijn. Op twee plaatsen was er toen

een rijdende pont: een aan het einde van
de Ouddiemerlaan en een aan het eind van
de Overdiemerweg. De veerhuizen staan
er nog steeds. Als Van Gemert 's avonds
of ’s nachts naar de overkant moest, werd
hij met een klein open motorbootje over-
gezet. Als hij terug wilde, kon hij een bel
luiden die in een nis was opgehangen. Het
bootje kwam dan weer over.

Agnus Dei

Een groot deel van het werk bestond uit
bevallingen. Uiteraard het meest in het
dorp en de naaste omgeving. Maar ook
regelmatig op Rijnaken op het Amster-
dam-Rijnkanaal en op schepen langs de
Loswal bij Diemen. Zoon Jan schat dat
zijn vader rond tweeduizend baby’s op de
wereld heeft gezet. Soms waren er een
paar bevallingen tegelijk. Geen nood, dan
hielp zijn vrouw Ans mee. Die was im-
mers verpleegster geweest en wist ook
verloskundig van wanten.

"Mijn vader”, vertelt Jan, "was een zeer
gelovig katholiek. Hij droeg altijd een bij-
zonder voorwerp van devotie bij zich, een
*Agnus Dei’. Hij schreefhet aan zijn *Ag-
nus Dei’ toe dat er bij hem nooit een
kraamvrouw bij de bevalling is gestorven.
Dat is iets heel uitzonderlijks in die tijd
toen de kraamvrouwensterfte nog enkele
procenten bedroeg. Mijn vader geloofde
zo in zijn Agnus Dei’ dat hij een keer op
weg naar een bevalling terug naar huis
kwam om het op te halen."

Wat was eigenlijk een 'Agnus Dei’? Let-
terlijk vertaald staat er 'Lam Gods’. Het
ging om een afgietsel in was van een lig-
gend lammetje, een symbool voor Chris-
tus, die zich als een lam naar de slacht-
bank liet leiden. Het bijzondere aan dit
religieuze voorwerp is, dat het is gemaakt
van was, die kwam van een door de paus
gewijde paaskaars die op Pasen in de Sint
Pieterskerk in het Vaticaan had gebrand.
De paaskaars wordt gezien als het symbool
van Christus als licht in de wereld. Die
betreffende kaars werd na het paasfeest

Zusters van Liefde met hun grote kappen
die hen de bijnaam ’Schipholnonnen’
bezorgden. Op deze foto uit 1959 zien we
rechts zuster Zoé, hoofd van de r.k. kleu-
terschool te Diemen.



Foudraals voor kleine 'Agnus Dei’s.

in brokken over religieuze orden ver-
spreid. Die smolten de was en goten de
gewenste afbeeldingen van het Lam Gods.
Vaak werden er mooie geborduurde om-
hulsels omheen gemaakt, soms met een
glazen boven- en achterkant om het lam-
metje te kunnen zien. In de naburige ge-
meente Duivendrecht waren het de Zusters
Clarissen die ' Agnus Dei’s mochten ma-
ken.

Omdat Van Gemert zjn *Agnus Dei’ prak-
tisch altijd bij zich had, zou een flanellen
of linnen omhulsels te teer zijn geweest.
Hij had het geborgen in de kast van een
zilveren horloge waar het uurwerk was
uitgehaald. Dat was stevig genoeg. Het
bijzondere voorwerp van devotie is nu in
het bezit van zoon Jan, die nog vertelt dat
zijn vader ook een groot vereerder was
van de Heilige Theresia van Lisieux, door
katholieken vroeger ook wel gemeenzaam
"Kleine Treesje’ genoemd om haar te on-
derscheiden van de Heilige Theresia van
Avila, de stichteres van de Karmelites-
sen-orde. Theresia van Lisieux was bekend
door haar eenvoudige overgave aan God.
Al je kleine werken en offertjes kon je
opdragen aan de Heer. 'Kleine Theresia’
behoorde zeker in de jaren dertig en veer-
tig tot de meest vereerde heiligen in katho-
lieck Nederland.

Van deze heilige bezat Van Gemert een
kleine relikwie, een botsplinter. Wanneer
hij vermoedde dat een stervende patiént
geestelijke kracht zou kunnen verwerven
uit de aanwezigheid van de relikwie, bood
hij wel eens aan deze tijdelijk bij de pati-
ent te laten. Als die daar prijs op stelde
bleef de relikwie achter; menigmaal bleek
de patiént daar een grote rust uit te putten.
Het werd de stervende kennelijk gemakke-
lijker gemaakt zich geheel aan God over
te geven. Na het overlijden van de patiént
werd de relikwie door de familie keurig
weer terugbezorgd.

De contacten tussen de dokter en de plaat-
selijke geestelijkheid waren goed, herin-
nert menigeen zich. Hetzelfde geldt voor
de contacten met geestelijken in Beton-
dorp. Daar zaten de paters van de Heilige
Familie (MSF). Een van de paters daar
- pastoor Vriends - had de gewoonte bij
ziekenbezoek aan de patiént te vragen hoe
vaak de dokter langs kwam. Als dat nogal
veelvuldig was, ging de pater ook maar
meer op bezoek, want - zo redeneerde

hij - de pati€ént zou er dan wel erg aan toe
zijn.

Zusters Clarissen

Als katholiek arts kreeg Van Gemert ook
de geneeskundige zorg op zich voor de
Zusters Clarissen die in een klooster te
Duivendrecht gehuisvest waren. Het was
een strenge orde. De nonnen hadden zich
volledig van de buitenwereld afgesloten
en werden daarom wel ’zusters achter de
tralies’ genoemd. Zij leefden in gebed en
contemplatie. Daarnaast verrichtten zj ook
lichte handarbeid, zoals het vervaardigen
en borduren van kazuifels en andere beno-
digdheden voor de katholieke eredienst.
Het was absoluut verboden dat - afgezien
van priesters voor mislezen en biechthoren
- er mannen in het klooster kwamen. Ook
voor dokters moest een uitzondering wor-
den gemaakt. Dat was een heel precaire
zaak omdat een arts ook slaapkamertjes
en ziekenzaaltjes moest kunnen betreden,
om van lichamelijk onderzoek nog maar
te zwijgen.

Over de aanstelling van dokter Van Ge-
mert als, zeg maar, kloosterarts kon moe-
der overste niet alleen beslissen. Er was
een bisschoppelijke goedkeuring nodig die
elk jaar moest worden vernieuwd. Van
Gemert heeft zijn zoon Jan wel eens ver-

De ’Agnus Dei’ in een zilveren horlogekast
die dokter Van Gemert altijd bij zich
droeg.

teld hoe zo’n bezoek aan het klooster
verliep. Als hij aanbelde werd hij eerst
door een getralied venstertje bekeken door
een zogeheten buitenzuster. Dat waren
zusters die enig contact met de buitenwe-
reld mochten hebben; onder meer ook om
tijdens bedeltochten geld op te halen. De
buitenzuster opende de deur en sloot die
prompt met een sleutel af. Van Gemert
vond dat altijd beklemmend; hij voelde
zich dan opgesloten. Wanneer hij door de
gangen liep, zag hij dat toevallig daar
lopende zusters ijlings in kamertjes ver-
dwenen. Als er niet zo gauw een deur was
om achter te schuilen, trokken zij hun
sluier voor hun gezicht of gingen met hun
gezicht naar een muur staan totdat de
dokter gepasseerd was.

In het klooster van de Clarissen te Duiven-
drecht werd de gelofte van armoede zo ver
gedreven dat de nonnen vaak oud brood
aten dat zij gratis van de bakker kregen.
Zij smeerden er wat reuzel op. Dat was

het hele beleg. De voeding was zo eenzij-
dig dat menige non ernstige galklachten
kreeg. Van Gemert schreef een meer geva-
rieerd dieet voor. Omdat de dokter het had
gezegd, mocht die zieke non dan beter
eten, maar de anderen kregen ingevolge
de kloosterregel nog steeds het oude karige
maal. Van voedingsleer wisten zusters toen
niet veel.

Relikwie van de Heilige Theresia.

Grapje

Over de nonnen doet nog een anekdote
de ronde. Een zoon van de plaatselijke
kolenboer Schelling had zich na het dienen
van de Heilige Mis als misdienaar met een
vriendje verstopt in de klokketoren van
het klooster. Toen een zuster biddend door
de tuin wandelde, riep die jongen voor de
grap: "Zuster hoort gij mij?". Zij keek
verrast op maar zag niemand. Toen zij na
een nieuwe ronde wederom de stem ver-
namdie zei: "Zuster hoort gij mij?", raak-
te zij in verwarring. En weer klonk de
stem. De zuster knielde neer en zei met
gebogen hoofd: "Spreek Heer, uw dienares
luistert”. Daarop riep het vriendje luid:
"Niet op reageren Lena", een toen gevleu-
gelde uitdrukking uit het repertoire van
de cabaretier Wim Sonneveld. De twee
jongens hebben van hun ouders enorm op



hun donder gehad.

Van de behandeling van nonnen kon je
niet rijk worden, want het was toen de
gewoonte dat katholieke artsen de geeste-
lijken en religieuzen gratis hielpen. Niet
alleen door de huisartsen, ook door de
specialisten. In ziekenhuizen werden ze
gratis geopereerd. In het door nonnen
beheerde OLV Gasthuis werden aan mede-
zusters ook geen ligdagen in rekening
gebracht.

De Zusters Clarissen wilden nochtans niet
alleen in woord en gebed hun dankbaar-
heid tonen voor de constante medische
aandacht van hun dokter. Elke keer als er
een kind in huize Van Gemert werd gebo-
ren, gaven zij een zelf vervaardigde 'Ag-
nus Dei’ in een speciaal voor die gelegen-
heid geborduurd foedraal. Die werd dan
uiteraard in de wieg gehangen.

Behalve de Clarissen, die uit ideéle over-
wegingen niet hoefden te betalen, kende
elke arts in Diemen wel een aantal echte
wanbetalers. Dat sommige boeren of klei-
ne neringdoenden zo arm waren dat zij de
bevalling niet konden betalen, vond Arie
geen punt. Vaak hadden ze die kosten niet
meeverzekerd in een fonds. Hij liet de
nota dan maar achterwege, maar hij werd
nijdig als hij achteraf merkte dat zo'n
wanbetaler in de oorlog wel in de zwarte
handel zat.

De rol van zwarthandelaren heeft natuur-
lijk na de oorlog nog tot geharrewar en
ruzies geleid. Net zoals de haat tegen
iedereen die met de vijand had geheuld.
Moffenmeiden - vrouwen die met Duitsers
uitgingen - werden overal in het land
opgepakt en vaak kaalgeschoren. Ook in
Diemen is er zo’n volksgericht geweest.
Van Gemert heeft toen eens erger weten
te voorkomen door enkele vrouwen van
een schandkar te halen. Zij waren al kaal-
geschoren en men wilde vervolgens hun
hoofden met teer insmeren.

Na de oorlog werd NSB-dokter Balfoort
enigetijd geinterneerd. Tijdens zijn afwe-
zigheid namen Van Gemert en Hartman
de praktijk van Balfoort waar. Zij vonden
dat zijn patiénten niet de dupe mochten
worden van diens misstap. Als arts heeft
hij zich overigens nooit misdragen. Ster-

ker, hij heeft enkele malen zieke of ge-
wonde onderduikers geholpen. Vandaar
dat hij na zijn internering zijn praktijk
gewoon kon hervatten en door het dorp
weer werd geaccepteerd. Hij kreeg echter
niet zijn functie van gemeente-arts terug.
Van Gemert en Hartman werden op
1 december 1945 beiden officieel door de
gemeente in die functie benoemd.

Ongehuwde moeders

Dokter Van Gemert heeft tijdens zijn prak-
tijk-uitoefening ook vele malen te maken
gehad met ongehuwde moeders die zich
geen raad wisten. Ongehuwd in verwach-
ting zijn was toen - zeker in rooms-katho-
lieke kring - een grote schande. De zwan-
gerschap kon lang verborgen blijven om-
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Herdenkingsmedaille die Van Gemert in
1950 van Paus Pius XII kreeg.

dat de vrouwen toen ruime kleren droe-
gen. Maar tegen de tijd dat het kind zou
komen, moest er iets op gevonden worden.
Van Gemert speelde daarbij soms een
grote rol. Enkele malen nam hij hetkindje
direct na de bevalling mee naar huis en
bracht het al een dag later bij een echtpaar
dat geen kinderen kon krijgen, maar wel
graag een kind wilde hebben. Dat werd
allemaal snel bedisseld. "De pastoor werk-
te zo nodig mee", vertelt in 1994 Van Ge-
merts zoon. Bij de geboorte-aangifte werd
intussen ook het nodige ’geritseld’.

Het gebeurde ook wel dat als een jonge
thuiswonende dochter zwanger was ge-
raakt, het kind gewoon aan de moeder
werd toegeschreven als er toch nog kort
tevoren een broertje of zusje was geboren.
Er werd net gedaan of de moeder weer
eens was bevallen. Als je dat goed afsprak,
kraaide er geen haan naar. Van Gemerts
zoon Jan heeft als kind van deze gang van
zaken geen weet gehad. Hij herinnert zich
wel dat er enkele malen ineens een babytje
in de poppewieg van zijn zus lag. Jan blij:
"Er is een kindje bij ons geboren", dacht
hij. Maar zijn moeder vertelde hem altijd
dat het een babytje van een tante was dat
alleen maar een dagje kwam logeren.

Door de Zusters Clasissen vervaardigd
omhulsel voor de aan de familie Van Ge-
mert geschonken ’Agnus Dei’ bij de ge-
boorte van zoon Jan in 1944.



Het speciale speldje, met het randschrift
"+ ANNO JUBILAEI . MCML"

dat de Rome-reizigers van de EHBO-groep
kregen uitgereikt.

Naar Rome

Arie van Gemert gaf ook EHBO les. Voor
de katholieke EHBO natuurlijk, want de
verzuiling strekte zich uit over alle gele-
dingen. De EHBO groeide snel in de na-
oorlogse jaren. Van Gemert, die secretaris
was van het landelijk hoofdbestuur van
Rooms-Katholieke EHBO, kwam in 1950
op het idee - een Heilig Jaar voor de ka-
tholieken - een Rome-reis te organiseren
die de EHBO nog groter zou maken. le-
dereen die mee wilde en nieuwe leden
aanbracht kon voordelig mee. Het liep
storm. Aanvankelijk was men van plan
om met de bus te reizen, maar er kwamen
uit het hele land zo veel gegadigden - rond
300 mensen - dat besloten werd met de
trein te gaan.

"Mijn vader was een geweldige organisa-
tor", stelt Jan. Zijn vader nam contact op

met Wagon Lits en wist een privétrein
voor de EHBO’ers te regelen plus een
apart hotel voor het hele gezelschap. Wa-
gon Lits wilde dat Van Gemert eerst zelf
in Rome ging kijken of alles was zoals hij
het wilde. Vervolgens werden de contrac-
ten getekend.

Te elfder ure kwam Wagon Lits echter
melden dat de hoteleigenaar wegens over-
boeking de hele hotelreservering had gean-
nuleerd. "Nou", zei Van Gemert, "dat
regelen jullie dan maar, want ik heb een
contract waarin een boete-clausule is opge-
nomen." Met zweet in de handen is het
reisbureau toen aan de slag gegaan en wist
in plaats van het oorspronkelijk gereser-
veerde hotel een reservering te krijgen in
twee aparte hotels. "Goed", zei Van Ge-
mert, "dat kan dan wel, maar het is min-
der goed dan wat we eerder afgesproken
hadden, dus ik beding korting." En die
kreeg hij. Ofschoon het hele gezelschap
toen niet meer bij elkaar in één hotel zat,
waren de meeste reizigers toch dik tevre-
den, want een van de twee besproken
hotels bleek een splinternieuw gebouw te
zijn. Het was een tophotel waarin later
nog hoge diplomaten zouden verblijven.
Arie had alle touwtjes in handen. ledereen
had van tevoren een paspoort en visum
aan hem moeten opsturen. Hij had alle ge-
boortedata genoteerd. Wie onderweg jarig
was, werd gefeliciteerd. Alle leden van

het gezelschap kregen een speciaal voor

de Rome-reis vervaardigd speldje. Dat was
niet alleen een herinnering aan de reis
maar ook een herkennningsteken tijdens
de tocht. Het kwam nogal eens voor dat
een verdwaalde pelgrim op straat ineens
iemand tegenkwam met hetzelfde speldje.
Dan waren de moeilijkheden gauw opge-
lost.

Corset

Ans van Gemert, die ook meeging, herin-
nert zich dat men maar een bescheiden
zakgeld kon meenemen. De deviezenbeper-
kingen waren zo kort na de oorlog nog
streng. Maar menigeen had er wat op ge-
vonden. Zijzelf had de baleinen uit haar
corset gehaald en de vrijkomende ruimte
opgevuld met opgerold bankpapier. En
boer Van Schaick, die ook wat meer geld
bij zich wilde hebben dan was toegestaan
door de overheid, had broodjes meegeno-
men waarin hij zilveren rijksdaalders had
laten meebakken. Telkens als hij (geld-)
honger kreeg, kwamen er contanten te-
voorschijn.

De reisleiding is nog door de paus in audi-
entie ontvangen, waarna Van Gemert een
pauselijke herdenkingsmedaille kreeg. Hij
was overigens niet de enige arts op reis.
Ook dokter Rottinghuis (vrouwenarts in
het OLV Gasthuis) was erbij. Dat kwam
mooi uit want Arie was op een gegeven
moment op straat gevallen en scheurde
daarbij zijn enkelbanden. De pelgrimgan-

Arie van Gemert in het midden op de eerste rij in zijn functie van secretaris van het
landelijke hoofdbestuur van de Rooms- Katholieke EHBO.
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Van Gemert verdedigt op 28 mei 1959 zijn proefschrifi. Op de voorgrond zijn paranim-

Sen: links dokter Posthuma en rechts dokter Rottinghuis.

Uitreiking van de doctorsbul.

gers wilden niet dat de grote organisator
van hun reis nu op een stoel in het hotel
zou moeten blijven. Er werden ploegen
vrijwilligers georganiseerd die hem hebben
rondgedragen tot hij weer op zijn benen
kon staan. Hij heeft niets gemist.

Van de hele Rome-reis is een film ge-
maakt, die zijn vrouw Ans van Gemert-
Heijnen - thans 89 jaar oud- nog heeft.
Zij is nu helaas slecht ter been en haar
gezichtsvermogen is ernstig aangetast.
Dank zij goede hulp woont ze nog steeds
zelfstandig in Diemen en geestelijk is zij
vitaal genoeg om met smaak oude herinne-
ringen op te halen.

Pleisteractie

Voor de landelijke EHBO verzon Van Ge-
mert een andere stunt. Om de kas te spek-
ken, kwam hij - verhaalt zoon Jan - op
het idee een Pleisteractie te beginnen. " Op
de dag dat in de kerken het evangelie over
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de Barmhartige Samaritaan werd voorgele-
zen, werd een grote collecte buiten aan
de kerkdeur gehouden. De mensen die bij
deze zogeheten 'deurcollecte’ wat in de
collectebus stopten, werd een pleister
aangeboden; een pleister waarop al een
verbandgaasje zat. Dat was iets nieuws in
die tijd. De Hansaplast-pleisters waren
tegen kostprijs verstrekt door de verband-
fabriek Beijersdorf. Alweer een succes.

Van Gemert was duidelijk zeer betrokken
bij het maatschappelijk leven en uiteraard
speciaal bij de katholieke zaak, want hij
was diepgelovig. Toen in 1953 de katho-
lieken vierden, dat honderd jaar eerder de
bisschoppelijke hi€érarchie was hersteld en
de herdenkingen rond 'Honderd Jaar
Kromstaf” begonnen, opperde hij het idee
om een ’Steentjesactie’ ten bate van de
kerkenbouw te beginnen. Het werd een
loterij waarbij geen papieren loten werden
verkocht, maar steentjes, waarop aan één

kant een mijter en een staf stonden afge-
beeld. De koper moest zo’n steentje kapot-
slaan om aan de weet te komen of hij een
prijs had gewonnen. De loterij werd een
succes.

Op een bepaald tijdstip had de Rooms-Ka-
tholieke EHBO wegens de enorme groei
een echt kantoorpand nodig in Rotterdam.
Daarvoor moest natuurlijk geld op tafel
komen. De landelijke EHBO klopte onder
meer aan bij bedrijven die al eerder vrijge-
vig waren geweest. Daarbij werd een keer
gedaan alsof Van Gemert persoonlijk het
verzoek deed. Arie, die hiervan niet op
de hoogte was, verweet de EHBO mis-
bruik van zijn naam. Zeer boos verliet hij
onmiddellijk het EHBO-hoofdbestuur.

Promotie

Na de EHBO-affaire - tegen het midden
van de jaren vijftig - begon Arie aan een
klus waarbij vergeleken vele van zijn
vorige activiteiten kinderspel waren. Hij
besloot te gaan promoveren. Er moest dus
een proefschrift worden geschreven. Het
zou gaan over een in die tijd vooral bij
oudere vrouwen voorkomende kwaal: het
open been, of in vaktaal het *Ulcus Cru-
ris’. Naast de medische aspecten moesten
speciaal de sociale gevolgen aan de orde
komen.

Die studie vorderde gestaag, maar wel
langzaam. De promovendus was geen
vrijgestelde; hij had niet alleen zijn drukke
praktijk, maar daarnaast was hij controle-
rend geneesheer voor de Bedrijfsvereniging
voor het Kledingbedrijfen voor de Neder-
landse Middenstandsbank in Amsterdam.
Een klein baantje was dan nog de functie
van gemeente-arts, die hij samen met col-
lega Hartman uitoefende.

ENIGE GEGEVENS OVER
HET ULCUS CRURIS, IN HET BIJZONDER
ZIIN SOCIALE BETEKENIS

(SOME DATA ON LEG ULCERS. NOTABLY WITH RBGARD
TO THEIR SOCIAL SIGNIFICANCE)

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT TER VBRKRIIGING VAN
DE GRAAD VAN DOCTOR IN DE GENEBSKUNDB
AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM, OP GBZAG
VAN DE RECTOR MAGNIFICUS Dr M. W. WOBRDEMAN,
HOOGLERAAR IN DB FACULTEIT DER GENEESKUNDE. IN
HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN IN DE AULA DER
UNIVERSITBIT OP DONDERDAG 28 MEI 1959,
DBS NAMIDDAGS TE 5 UUR

DOOR

ADRIANUS JOZEF JOIIANNES VAN GEMERT

GEBOREN TE SCHIBEDAM

N.V. DRUKKERI] VAN GEBR. JUTEN, BERGEN OP ZOOM

Titelpagina van het proefschrift over het
‘open been’.
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van Harte betecschap
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De teams van huisartsen en specialisten van het OLV Gasthuis in 1954. Arie van Gemert
(eerste rij, derde van links) kreeg deze foto met bijpassende wens en tekening nadat

hij tijdens een wedstrijd zijn kniebanden had gescheurd.

Gedurende vrije avonden en weekeinden
werd er gewerkt aan die wetenschappelijke
klus. Vele malen moesten hoofdstukken
worden aangevuld, of gewijzigd, want
Van Gemert was, volgens zijn zoon, een
"Pietje Precies’. Dat betekende veel type-
werk, waarbij hele pagina’s opnieuw in
het net werden overgetypt. Dat ging niet
zo snel als nu met een tekstverwerker op
het bureau.

Op 28 mei 1959 promoveerde Arie (dan
50 jaar oud), onder een overweldigende
belangstelling, aan de Universiteit van
Amsterdam tot *doctor in de Geneeskun-
de’. In Diemen en Amsterdam-Oost was
geen taxi meer te krijgen. Allemaal bezet
voor ritten naar de universiteit.

Na de promotie-plechtigheid en een lang
uitlopende receptie, ging de jonge doctor
met zijn vrouw terug naar Diemen om
zich daar om te kleden voor het promo-
tie-diner dat in het American Hotel zou
plaatsvinden. Op weg naar huis zei Arie
tegen zijn vrouw, dat er nu eigenlijk een
nieuw naambord op de deur moest komen
met de pas verkregen titel 'Dr.’ er op. Hij
wist niet dat Ans daarvoor al had gezorgd.
Tijdens de promotieplechtigheid was reeds
een nieuw naambord aangebracht. Een
marmeren plaat met bronzen letters. Intus-
sen stroomden de bloemstukken binnen.
Het huis werd een bloemenzee.

Na het promotie-diner in Hotel American
(het menu had Ans op fijn bewerkte kan-
ten zakdoekjes laten drukken) bleven Van
Gemert en zijn vrouw daar die nacht ook
slapen. Zijn vrienden Rottinghuis en Pos-
thuma - die ook paranimfen bij de promo-

tie waren geweest - hadden in het hotel
een suite voor hen gereserveerd. Rotting-
huis was - zoals eerder is gemeld - vrou-
wenarts in het OLV Gasthuis en Posthuma
bedrijfsarts bij het Sociaal Fonds Bouwnij-
verheid en clubarts van Ajax, Van Gemerts
favoriete club.

Ajax

Na zijn promotie had Arie van Gemert
weer tijd voor Ajax. Die club had hij lang
verwaarloosd, terwijl voetballen zijn grote
belangstelling had gehad. Ongeveer tien
jaar voor zijn promotie stond hij nog wel
eens zelf op het veld. Uit contacten met
huisartsen in Amsterdam-Oost was name-
lijk toentertijd een artsen-elftal ontstaan.
Dat speelde op het voorterrein van Ajax
onder meer tegen specialisten uit het Bur-
gerziekenhuis en die uit het OLV Gasthuis,
tegen de Amsterdamse Officiersclub en
tegen het personeelsteam van Lucas Bols.
Het was puur pret-voetbal met veel gele-
genheid voor een borrel na.

Toen na de promotiedrukte clubarts Pos-
thuma eens zei: "Arie, je moet bij Ajax
gaan kijken, wij hebben nieuwe voetbal-
lers uit Koog aan de Zaan", toen had Van
Gemert snel weer de smaak te pakken. Die
nieuwe voetballers waar Posthuma het
over had, dat waren de gebroeders Groot.
Een enkele keer werd ook een interland

De huisartsen J. Saman (Indische Buurt)
en Arie van Gemert. Op hun shirts hebben
zij een geborduurde esculaap, het logo
van het huisartsenteam. Op de voorgrond
Jan van Gemert (ca 1953).

Glas-in-lood raam

Midden jaren dertig woonde Willem Mol
(1909) in Diemen. Hij en zijn gezin be-
hoorden tot de eerste pati€nten van dokter
Van Gemert. Mol waardeerde de geest-
driftige huisarts omdat deze niet alleen als
arts een visite aflegde; hij kwam ook op
bezoek. Na de gewichtige medische zaken
volgde dan nog dikwijls een ongedwongen
gesprek met een sigaretje.

Nico van Beers, een oom van Willem Mol
(een broer van zijn moeder), was toenter-
tijd tandheelkundige in de Amsterdamse
Oosterparkbuurt. Hij vervaardigde kunst-
gebitten en trok ook tanden en kiezen.
Vooral dat laatste was een doorn in het
oog van de echte tandartsen. En zo ge-
beurde het voor de oorlog, dat het aan een
grote groep tandheelkundigen plotseling
bij de wet werd verboden om nog langer
te trekken. Dat schiep een serieus pro-
bleem. Nico van Beers - de rust zelve -
deed een beroep op dokter Van Gemert.
En niet vergeefs. Men dient te bedenken
dat artsen die voor de oorlog werden opge-
leid, ook onderwijs kregen in het trekken
van tanden en kiezen. Nederland had toen
nog kolonién en daar waren helemaal geen
tandartsen.

Het is allemaal weer goed gekomen met
de tandheelkundigen, want die werden na
de nodige aandrang te hebben uitgeoefend
op de Tweede Kamer alsnog in de gele-
genheid gesteld om de vereiste bevoegd-
heid te verkrijgen door het afleggen van
een examen. Dat Nico hiervoor slaagde
was in niet geringe mate toe te schrijven
aan de door de hele familie Van Beers
gehouden novene. Sedertdien groeide er
een hechte vriendschap tussen de familie
Van Beers en de familie Van Gemert.
Om zijn dank voor alle medewerking te
betuigen schonk Nico van Beers aan dokter
Van Gemert ter gelegenheid van zijn pro-
motie een gebrandschilderd raam met de
afbeelding van de heiligen Cosmas en
Damianus, de patroonheiligen van zieken
en artsen. Dat kunstwerk was precies op
maat gemaakt voor een raam in de zijge-
vel; het werd al tijdens de promotie ge-
plaatst (zie afbeelding binnenzijde omslag).
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bezocht in het Olympisch Stadion. Soms
was het moeilijk om aan kaartjes te ko-
men, maar dan regelde Posthuma wel wat.
Verder waren een paar befaamde Ajax-
voetballers patiént bij Van Gemert (bij-
voorbeeld keeper Jan van de Drecht en de
blonde Henk Groot). Later werd Dalmul-
der, administrateur van Ajax, ook patiént
bij hem en ga zo maar door. Het kon zo
gek niet lopen of een van al die relaties
zorgde wel voor de benodigde toegangs-
bewijzen. En Arie regelde vaak vervoer
want die had een auto.

{

leggen, anders kwam hun vader de dijk
niet meer op als hij van een boerderij
kwam. Van Gemert nam ook wel een
emmer sintels of as mee bij gladheid.

De jonge Van Gemert: "Mijn vader kon
natuurlijk alleen maar zo veel hooi op zijn
vork nemen omdat mijn moeder als achter-
ban een geweldige organisator was. Zij
was onvermoeibaar." Een doktershuishou-
den is druk, zeker met ook een apotheek
aan huis. Er was in het begin een dienst-
bode - die hoorde je als doktersvrouw te
hebben, anders telde je niet mee - maar

IS

Van Gemert onthult in het verenigingsgebouw 'De Hoop’ de voor het Wit-Gele Kruis
ingezamelde goederen.

Auto gestolen

Op de auto’s die Van Gemert heeft versle-
ten stond natuurlijk het symbool van de
artsen, de esculaap. Maar niet op een
gewone kaart of zo; de esculaap was er
haarfijn op geschilderd door schilder Van
Gijsel uit de Raadhuisstraat. Zoiets had
geen enkele arts. Extra consternatie dus
toen de auto op een keer gestolen bleek.
De wagen was kort tevoren met sleuteltje
erin bij Van Norden, die de auto een
vrijdagse wasbeurt gaf, neergezet. Daarna
had deze de wagen niet afgesloten en met
het sleuteltje in het contactslot weer voor
de deur van Van Gemert neergezet. Voor
de dief was het dus een fluitje van een
cent. Drie weken later werd de auto terug-
gevonden bij Arnhem. Het was een agent
opgevallen dat er al een tijdje een vervuil-
de wagen op een plek stond. Toen de
politieman het voertuig opende vond hij
in het handschoenenkastje het rijbewijs
van Van Gemert. De zaak was toen snel
rond; vooral omdat de Arnhemse agent
niet lang daarvoor agent in Diemen was
geweest. Die wist precies waar hij wezen
moest.

De kinderen-Van Gemert weten meer au-
to-avonturen. Bij ijzel en sneeuw moesten
ze mee als er pati€nten op de Stammerdijk
werden bezocht. Het kon dan zo glad zijn
dat zij matjes onder de wielen moesten
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vanaf eind jaren vijftig werd volstaan met
een werkster die een of twee keer in de
week kwam. Moeder Ans deed actief mee
in het gezondheidswerk. In de apotheek
bijvoorbeeld waar veel medicijnen nog zelf
moesten worden bereid of klaargemaakt.
Zo was er toentertijd een geneesmiddel
tegen tbc dat je niet in voorraad kon heb-
ben want het schifte gauw. Dat kon dus
pas worden klaargemaakt tegen de tijd dat
je het nodig had. En als het even kon,
hielp het hele gezin mee met poeders in
papiertjes vouwen. Ans: "Dan moesten
de kinderen ook helpen, maar het meeste
kwam toch op mij neer."

Wit-Gele Kruis

Toen de jonge Arie in Diemen kwam, was
er nog geen rooms-katholieke wijkzorg.
Daar is hij meteen wat aan gaan doen. Er
werd een plaatselijke afdeling van het Wit-
Gele Kruis (wit en geel zijn de kleuren
van de pauselijke vlag) opgericht. Daar-
voor werden de Zusters van Liefde inge-
schakeld. Begonnen werd op de Diemerka-
de met toen nog een lekezuster, de ver-
pleegster Jopie van Pelt. Zij zou later non
worden bij de Zusters van Liefde. Nadat
de Duitsers de hele Diemerkade en omge-
ving hadden gesloopt, kwam het Wit-Gele
Kruis tijdelijk in de pastorie naast de kerk.
Later kreeg Van Gemert één keer per

week een klaslokaal in de Sint Petrus-
school tot zijn beschikking voor zuige-
lingenzorg. Het ging altijd om de woens-
dagmiddag want dan was er geen school.
Zoon Jan mocht soms mee om te kijken
bij het inenten van het kleine grut.
Vlak na de oorlog was er voor de katho-
lieke wijkzorg maar één non, zuster Igna-
tia; zij was verpleegster. Op een gegeven
moment schijnen er fikse problemen in het
zusterhuis te zijn gerezen. Zuster Ignatia
werd verplaatst. "Ook moeder overste en
enkele andere nonnen verdwenen naar
andere kloosters en tehuizen", herinnert
Jan zich. Voor de wijkverpleging had dat
tot gevolg dat de katholieke organisatie
het Wit-Gele Kruis wederom een lekever-
pleegster kreeg, zuster Ans Berger.

Met het Wit-Gele Kruis ging het overigens
matig. Die organisatie kreeg in Diemen
behoefte aan een eigen onderkomen en aan
meer spullen, want het ontbrak aan veel.
De huisvesting leidde tot een rel. Jan
herinnert zich dat zijn vader gemerkt had
dat er zakelijk gerommeld werd met de
grond van de kerk voor het te bouwen
pand.

Van Gemert maakte zich zo kwaad, dat
hij via een coup in een vergadering van
het Wit-Gele Kruis het hele bestuur tot
aftreden dwong en vervolgens met een heel
nieuw bestuur op de proppen kwam. Van
dat nieuwe bestuur was Jacobs de voorzit-
ter, Beerends de penningmeester en Roe-
lofs secretaris. Van Gemert had zich ruim
vooraf van hun medewerking verzekerd,
zodat het WitGele Kruis niet stuurloos zou
zijn na het heenzenden van het oude be-
stuur.

Vervolgens startte Arie een actie voor het
Wit-Gele Kruis. Hij wist van een makelaar
in ruste - Van Dijk uit Duivendrecht (een
oom van zuster Berger) - een huis aan de
Burgemeester Bickerstraat cadeau te krij-
gen. Dat pand, dat een waarde had van
f 40.000, moest natuurlijk geheel worden
ingericht. Daarvoor begon Van Gemert
een 'Stoelenactie’. Voor tien gulden kon
je symbolisch een stoel voor de wachtka-
mer van het WitGele Kruis kopen. Vond
je dat bedrag te hoog, dan kon je voor een
rijksdaalder een stoelpoot geven. De dok-
ter en de wijkverpleegster zijn alle katho-
liecke gezinnen afgegaan om stoelen of
poten te verkopen. Net zo lang tot het hele
wijkgebouw was ingericht. Van Gemert
begon zelf nog een bedelactie onder de
katholieke boeren. Arie zei tegen hen:
"God laat de zon gratis schijnen zodat het
gras groeit, als jullie Hem nu eens de ver-
lichting en de vloerbedekking in het ge-
bouw van het Wir-Gele Kruis geven!" Dat
gebeurde dan ook; de boeren waren altijd
zeer vrijgevig voor de goede zaak.

Bromfiets

Omdat de mensen toen nog overwegend
thuis doodgingen, deed de wijkverpleegster
’s avonds nog de ronde om terminale pati-
enten, die veel pijn hadden, morfine-injec-
ties te geven. Ze verplaatste zich per fiets.



Omdat dit laatste tamelijk vermoeiend was
na een lange werkdag, besloot Arie een
nieuwe actie voor het WitGele Kruis te
beginnen. Daarbij moesten twee vliegen
in één klap worden geslagen. Behalve een
brommertje moest de actie een voller
magazijn opleveren. Er was behoefte aan
heel veel spullen.

Ook die actie werd met succes afgesloten.
Er kwam een stroom goederen en hulp-
middelen binnen. Die werden allemaal
opgeslagen in het thans afgebrande kerkje
De Hoop aan de Hartveldseweg. Er werd
ook een veiling georganiseerd waarvoor
ook allerlei spullen gratis beschikbaar
waren gesteld. Menige boer gaf een kalf,
een big of een schaap. Er kwam veel geld
binnen en er werd veel gelachen; vooral
toen iemand die in Amsterdam op een
bovenhuis woonde, een kuub mest bleek
te hebben gewonnen.

Enfin, de wijkverpleegster kreeg haar
brommer, geleverd door de firma Van
Staveren. Het resultaat van de actie werd
trots aan Diemen getoond. Er zijn legio
foto’s gemaakt. Nog weer later kwam er
een autootje voor de wijkverpleegster. De
enige rijschool die Diemen toen had (ook
Van Staveren) gaf de zuster gratis rijles.

Voorlichting

Eind jaren vijftig werd Van Gemert ge-
vraagd om als katholiek arts mee te wer-
ken aan het katholieke Bureau voor Huwe-
lijks- en Gezinsmoeilijkheden aan de Singel
50 te Amsterdam. Daar konden jong en
oud op het spreekuur komen om proble-
men te bespreken. Later werden ook voor-
lichtingscursussen gegeven. Het bureau
was indertijd bemand door mensen als
dokter Trimbos (toen psychiater bij het
OLYV Gasthuis), dokter Rottinghuis (gy-
naecoloog), rector Huibers (ziekenhuispas-
tor), dokter Jansen (internist) en huisarts
Van Gemert.

Mensen die zich voor het spreekuur meld-
den, werden te woord gestaan door een
maatschappelijk werkster, die bekeek bij
welke hulpverlener zij het beste terecht
konden. Zij verdeelde dus de aanvragers.
Bij moeilijke gevallen pleegden de hulp-
verleners met elkaar overleg. Vele jonge-
ren en ouders hadden problemen met ge-
boortenbeperking. Het kerkelijk verbod
om een voorbehoedmiddel te gebruiken
woog toen nog zwaar. Toen de pil kwam,
was die alleen op doktersrecept verkrijg-
baar (overigens ook voor niet-katholie-
ken).

Van Gemert vertelde later aan zijn zoon
Jan dat hij merkwaardige situaties had
meegemaakt. Bijvoorbeeld een echtpaar
dat in verband met infectiegevaar vanwege
ontstekingen alleen geslachtsgemeenschap
zou kunnen hebben als een condoom werd
gebruikt. De rector van het Bureau gaf in
zo'n geval toestemming voor het gebruik
van een condoom als er in de top maar
een gaatje was geprikt. Dan was aan de
voorwaarde voldaan dat het zaad een eicel
zou kunnen ontmoeten. Een "rooms kapot-

Dokter van Gemert en zuster Ans Berger bij de bromfiets en andere ingezamelde spullen

voor het Wit-Gele Kruis.

je’ noemden ze dat op het Bureau.

Van Gemert is vanwege dit werk voor de
KRO-radio eens geinterviewd in het pro-
gramma 'Moeders wil is wet’ van Mia
Smelt. Volgens dochter Leny vond haar
vader het soms moeilijk om beslissingen
te nemen of adviezen te geven inzake ge-
zinskwesties. "Liefde is méér dan kinderen
krijgen", vond hij. En hij kon helemaal
meevoelen met een katholieke vrouw die
tegen hem opmerkte: "Ik lig met mijn man
in bed en niet met de paus.”

Ridder

In 1960 toen Van Gemert 25 jaar arts was
in Diemen werd hem een geweldig feest
aangeboden door zijn patiénten. Zo was
er op 24 april van dat jaar een druk be-
zochte receptie in het ’Verenigings-
gebouw’ (de voormalige schuilkerk De
Hoop) en de Diemer Harmonie zorgde
voor een serenade. Vrienden en patiénten

hadden aanvankelijk bij de overheid willen
aankloppen voor een lintje, een koninklijke
onderscheiding, om hem als verzetsman
en als arts te eren. Dat ging echter niet
door, want enige tijd eerder had zijn
vriend dokter Hartman zijn 25jarig feest
gevierd en bij dat jubileum was er geen
lintje van Juliana aan te pas gekomen. Als
Van Gemert het wel zou krijgen, zou dat
maar schele ogen geven, zo werd gerede-
neerd.

Vandaar dat men op een ander idee kwam:
een lintje van de kerkelijke overheid. Dat
was echter niet zo snel te regelen. Zo
kreeg Van Gemert pas zes weken na zijn
jubileum een kerkelijke onderscheiding.
Het werd een hoge: 'Ridder in de Orde
van Sint Gregorius de Grote van de Heili-
ge Stoel’. Kerkmeester Roelofs heeft zich

Pastoor C. Mol speldt Arie van Gemert
de pauselijke ridderorde op (1960).
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daarvoor zeer ingezet. Van Gemert wist
van niets, zijn vrouw wel, die zat in het
complot. Op haar rustte de taak hem op
een zaterdag in zijn goeie pak te praten
en daarna een smoes te verzinnen om hem
en de kinderen op de pastorie bij de pas-
toor te krijgen. Jan: "Mijn vader was er
heel verguld mee. Het was mede een pleis-
ter op de wonden die hij door alle narig-
heid bij de Rooms-Katholieke EHBO had

opgelopen.”

Workaholic

Arie was door zijn werk en sociale ge-
richtheid bij zoveel zaken betrokken, dat
er nauwelijks tijd voor het gezin was.
"Dat hebben we wel gemist", zegt Jan.
"Ik kan me herinneren dat mijn vader
soms met ons ging wandelen in het Oos-
terpark of zo toen ik een kleuter was. Als
kleine jongen nam hij me regelmatig mee
als hij zondags naar het OLV Gasthuis in
Amsterdam ging om een praatje te maken
met zijn patiénten die daar waren opgeno-
men." Dan mocht Jan zolang bij de por-
tierster, zuster Vincentine, wachten en
werd dan verwend met een glaasje limona-
de of een koekje. Van die zuster kreeg hij
ook een boek met alle strips van de avon-
turen van Flipje, het fruitbaasje van Tiel.
In het ziekenhuis werd zoveel jam gege-
ten, dat de zusters sneller de punten voor
een boek bijeen hadden, dan een huismoe-
der.

Van Gemert vond het leuk om de kinderen
mee te nemen als hij visites ging rijden.
Maar even goed kwam het voor dat zijn
vrouw hem vroeg of hij niet had gemerkt
dat een van zijn kinderen al een paar da-
gen niet lekker was. En de oudste dochter
ging eens in de wachtkamer zitten omdat
dat volgens haar de enige manier was om
eindelijk een gewonde vinger door haar
vader zelf verbonden te krijgen. Jan:
"Mijn vader hield zich eigenlijk niet echt

met het gezin bezig. Daarom heb ik des
te meer bewondering voor mijn moeder.
Die heeft heel veel werk verzet."

Ans van Gemert zegt er zelf van: "Ik pro-
beerde mijn man te beschermen tegen al
het werk dat op hem afkwam. Als hij eens
geen dienst had en aan het knutselen was,
dan zei ik tegen mensen die aan de deur
kwamen, dat de dokter er niet was. En
dan kwam hij - daar kan ik me nog kwaad
over maken - de kelder uit en zei; 'Oh,
die help ik wel even want daar is dit of
dat mee.’ Zo bleef hij bezig. En in het
dorp zeiden ze: 'Zij is lastig, maar hij is
een goeie vent.’"

Van Gemert was een pure workaholic. Dat
bleek ook weer na zijn promotie toen er
wat meer vrije tijd kwam. Hij begon toen
in de kelder van zijn huis te knutselen en
onder meer roeiboten te bouwen voor bij
zijn buitenhuisje dat op een griend in de
buurt van Maarssen in het water was gele-
gen. Jan: "Ik weet nog dat een keer een
boot z6 groot was, dat ie de kelder niet
meer uit kon." Die boot werd dus gede-
monteerd en buiten weer in elkaar gezet.
Nu moet bij de betiteling "workaholic” wel
in aanmerking worden genomen dat Arie
van huis uit ook geen echt gezinsleven
gewend was. Zijn vader kwam - zoals eer-
der werd gemeld - uit een weeshuis en zijn
moeder stierf al toen Arie 9 jaar was. Met
zijn stiefmoeder kreeg hij geen hechte
relatie. Op die manier krijg je wat gezins-
leven betreft van thuis weinig mee.
Toch is de band tussen vader en zoon
stevig geworden in de jaren dat bleek dat
Jan ook arts wilde worden en een grote
belangstelling voor het werk van zijn
vader kreeg. Jan: "Omdat mijn ouders mij
na de lagere school vervolgonderwijs in
Amsterdam wilden laten volgen, werd ik
al in de vierde klas van de Sint Petrus-
school gehaald om me op een particuliere
school in Amsterdam te laten bijspijkeren.

Het echtpaar Van Gemert-Heijnen tijdens een zomervqkantie in 1967 in Ulvenhout.
Ongeveer een halfjaar later overleed de Diemense huisarts.
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Arie van Gemert in 1935 bij de start van
zijn huisartsenpraktijk aan de Hartveldse-
weg 49.

In die tijd ging in Diemen vrijwel geen
enkel kind naar een hbs of een gymnasi-
um. Het onderwijs was daarop ook niet
gericht. Mijn ouders vonden het onderwijs
in Diemen op een te laag niveau liggen.
"Het besluit mij in 1954 van school te
halen heeft een enorme opschudding ver-
wekt. Dat de dokter de Sint Petrusschool
niet goed genoeg vond, dat was een bla-
mage. Het toenmalige hoofd Schneider
heeft zich dat zeer aangetrokken en 1is
vreselijk zijn best gaan doen om het peil
op te trekken, zodat de kinderen later
gewoon zouden kunnen doorstromen naar
vervolgonderwijs. Daar is hij via het ge-
ven van bijlessen gelukkig ook in ge-
slaagd."

Begrafenis

Toen in de zomer van 1967 bleek dat Van
Gemert een dodelijke kwaal had, waren
daar alleen zijn gezin en enkele intimi van
op de hoogte. Arie wilde niet dat in Die-
men bekend zou worden dat hij aan een
fatale vorm van kanker leed. Hij wilde
geen onrust. "Slecht nieuws komt altijd
te vroeg", vond hij. Zijn naderende dood
is dan ook geheim gebleven. Vandaar dat
de schok in Diemen extra groot was toen
werd vernomen dat de dokter was overle-
den.

Het was een troost voor de zieke dat zijn
collega Hartman hem in de laatste maan-
den steeds bijstond. Hartman was zo be-
gaan met zijn vriend dat hij eens, volop
in gedachten over hem, met zijn auto tegen
een lantaarnpaal is gereden. Van Gemerts
zoon Jan, die toen al 23 was, heeft in de
auto van zijn vader dokter Hartman naar
het ziekenhuis gereden, zodat hij toch de
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Op de feestdag van Allerheiligen overleed na een
heldhaftig gedragen lijden, voorzien van het Sa-
crament der zieken, mijn lieve onvergetelijke man
en onze zorgzame vader

Dr. ADRIANUS JOZEF JOHANNES
VAN GEMERT
Arts
Ridder in de Orde van St. Gregorius de Grote

In de leeftijd van 58 jaar.
A. A. van Gemert—Heijnen
H. J. A, Kukler—Van Gemert
J. Kukler
P. J. A. van Gemert

en verloofde
J. G. W. A, van Gemert
DIEMEN, 1 november 1967
Hartveldseweg 44.
Gelegenheid tot afscheid nemen donderdag 2 no-
vember van 4—5 uur en van 7—9 uur ten huize,
ingang Jan Bertstraat 1.
Avondmis vrijdag om 7 uur in de parochlekerk.
De plechtige Requiemmis zal worden opgedragen
zaterdag 4 november te 10.30 uur in de parochie-
kerk St. Petrus Banden, Haytveldseweg 24,
waarna de bijzetting in het familiegraf op het
r.k. kerkhof aldaar.

Zaandam:

operatie van zijn vriend kon bijwonen.
Dat had hij hem immers beloofd. Net zo
goed als hij had beloofd de uitkomst van
de operatie te vertellen.

Van Gemert heeft tijdens zijn laatste le-
vensmaanden gezegd, dat hij hoopte te
sterven op 3 oktober, de feestdag van de
door hem zo vereerde Heilige Theresia
van Lisieux. Dat heeft niet zo mogen zijn.
Het einde kwam op 1 november 1967.
Voor katholieken is 1 november overigens
ook een belangrijke dag: het is dan Aller-
heiligen, een dag waarop alle heiligen
worden herdacht.

Na Van Gemerts overlijden bleek eens
temeer welke voorname rol hij in de ge-
meente en in de harten van de mensen had
gespeeld. Niet alleen als arts, maar ook
als raadsman als het om belangrijke beslis-
singen ging. Een boer die een grote
grondaankoop wilde doen, hechtte vaak
meer waarde aan het oordeel van zijn
dokter of pastoor dan aan dat van de bank.
Op de sterfdag werden direct twee vlaggen
halfstok uitgehangen aan het gemeente-
huis: de Nederlandse vlag en de gemeente
vlag. Ook op de dag van begrafenis werd
zo officieel en openbaar gerouwd. Drom-
men Diemenaren kwamen van hun dokter
afscheid nemen toen hij stond opgebaard
in de wachtkamer van zijn eigen huis.
Kerk en kerkhof waren overvol op de dag
van de begrafenis.

Pastoor Bakker herinnerde er tijdens de
rouwdienst aan hoe Van Gemert 32 jaar
eerder in alle eenvoud per fiets zijn prak-
tijk in Diemen was begonnen: "Een man
die om een ’sjekkie’ vroeg aan een patiént.
Heel vlug al werd hij de vrolijke, kwink-
slagende dokter voor velen. Hij werd dé
dokter, maar vooral de katholieke dokter.
Zei hij niet op zijn heldhaftig doorstane
ziekbed: 'Tk heb geprobeerd dokter en
priester te zijn, en in de hemel zal ik aan
jullie denken’".

Pastoor Bakker verklaarde tenslotte dat
de parochie Sint Petrus’ Banden, uit diepe
dankbaarheid voor alles wat Van Gemert
heeft gedaan, het een eer vindt om hem
de plechtige uitvaartdienst en zijn laatste
rustplaats op het kerkhof aan te bieden.

Grafzerk

Zoon Jan zei ten slotte in een dankwoord:
"Ik kan u verzekeren dat vader in vrede
is gestorven. Hij wist dat de Hemel hem
wachtte. Hij wist dat hij daar zeer geluk-
kig zou zijn. In die gedachte zei hij ook:
"Ik zal dan de kleine Theresia van Lisieux
vragen, of ik Haar mag helpen bij het
strooien van Haar rozenregen hier op aar-
de en speciaal jullie allen gedenken.’
"Die laatste gedachte van dokter Van Ge-
mert is verbeeld in de stijlvolle grafzerk
die vrienden en patiénten op zijn graf heb-
ben geplaatst. Op het opstaande gedeelte
is een afbeelding van de Heilige Theresia
aangebracht, geflankeerd door een kruis
en een esculaap (het artsenteken). Op de
grafsteen zelf liggen enkele bronzen roos-
jes verspreid. Ans van Gemert zegt: "Ei-
genlijk had ik graag zelf voor de grafsteen
gezorgd, maar je bent na het overlijden
van je man zo van de kaart dat ik me heb
laten bepraten. Het is natuurlijk ook mooi
als patiénten en vrienden zoiets willen
doen. Maar de plaquette van Theresia en
de bronzen roosjes hebben Jan en ik zelf
meegebracht uit Lisieux toen we daar na
het overlijden van mijn man op bedevaart
waren. Om de verering van mijn man voor
Theresia te benadrukken hebben we zijn
pauselijke onderscheiding in Lisieux als
een soort ex voto achtergelaten.”

Als speciaal eerbetoon van de gemeente
Diemen werd weldra een plein naar hem
genoemd, het Dr. A.J.J. van Gemertplein
(bij het station van Diemen). Er is even
sprake van geweest om ook een monu-
mentje op te richten of ergens een plaquet-
te aan te brengen. Eenzelfde eerbetoon dus
als eertijds dokter C.J. der Kinderen ten
deel is gevallen. Naar die dokter is ook
een plein genoemd en tegen de gevel van
het toenmalige stadhuis is een herdenk-
ingsbank aangebracht. "Eris", aldus Jan,
"na het overlijden van mijn vader wel een
comité opgericht om geld in te zamelen,
maar dat comité is door ziekte en verhui-

In de Diemer Courant van 9 november
1967 werd een eerbetoon aan de overleden
dokter het onderstaande gedichtje gewijd.

Dr. A.J.J. van Gemert

Een medicus ging heen, terwijl hij ons verliet,
Was er om vroege dood een smartelijk verdriet,
Om hém, die in zijn rijke dokiersleven,

De medicijn aan and’ren door mocht geven,
Waardoor men vaak genezing ondervond,

Maar voor wiens eigen kwaal geen medicijn bestond.

Een huisvader ging heen, zijn stoel blijft voortaan
leeg,

De bloemen zijn verwelk die hij aan 't ziekbed kreeg,
De dood - God weet waarém - is langs gekomen,
En heeft de vader aan 't gezin ontnomen,

Hij liet het een wat zwaar te dragen kruis,

Maar ook 't geloof: hij is na 't lijden 'thuis’.

Een mens ging van ons heen - we werden even stil,

't Was of een harde storm ons kwetste, guur en kil,

Of men uit Diemen iets had weggenomen,

Dat nooit, nee nimmermeer terug zou komen,

Wij buigen 't hoofd en bidden stil en zacht:

Geef God aan dit gezin Uw eigen troost en kracht!
Dick Gabel

zing van de leden uiteen gevallen." Hoe-
veel geld er toen al naar de Raiffeisenbank
was overgeboekt, weet hij niet. De opvol-
ger van deze bank, de huidige Rabobank,
zegt geen uitsluitsel te kunnen geven, om-
dat het rekeningnummer van het comité
niet meer bekend is.

In de Diemer Courant, die in haar editie
van 9 november 1967 veel aandacht heeft
geschonken aan het overlijden van dokter
Van Gemert, verscheen tegen het einde
van dat jaar een advertentie van Van Ge-
merts vrouw Ans. Zij deelt mee dat de
praktijk, die intussen enkele maanden was
waargenomen door mejuffrouw dokter Al-
bers, zal worden voortgezet door dokter
S. Venekamp. Zij besluit met: "Het zou
zeker in de geest van mijn echtgenoot zijn
geweest, wanneer U zijn opvolger met het
zelfde vertrouwen tegemoet zult treden,
zoals ge dat mijn man hebt gedaan."

Vissen bij Van Gemert’s tuinhuisje in de buurt van Maarssen. De hengelaar rechts is
de toenmalige Diemer kapelaan Schoot. Foto omstreeks 1957.
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BELEVENISSEN VAN OUD-DOKTER HARTMAN (1900-1994)

Patiént wilde weten of hij nog een nieuw pak zou kopen

Wim de Valk

"Het was in de oorlog. Ineens rent een mij onbekende man de spreekkamer in en roept: *Dokter verberg
me, de Duitsers zitten me achterna.” Wat moet je zo gauw? Ik zeg: ’Kleed je helemaal uit en ga daar achter
die deur staan.’ Dat is nog maar net gebeurd of de Duitsers zijn er en vragen of ik een vluchteling heb gezien.
Ik weet natuurlijk van niets. Ze zoeken wat en vragen op een gegeven ogenblik wat er achter een deur in
mijn spreekkamer zit. Ik zeg: ’Daar ben ik een patiént met open tbc aan het onderzoeken.’ Tk wist dat de
Duitse militairen doodsbang waren voor besmettelijke ziekten. Ze verdwenen meteen. Omdat ik die vluchteling
nu eenmaal toch in huis had, heb ik hem gelijk maar even onderzocht. Laat-ie nu tbc hebben!"

Dit is een van de vele verhalen uit het
leven van de Diemer huisarts Martinus
(roepnaam Ties) Hartman, geboren in
1900. Van 1935 tot 1958 had hij zijn
praktijk in Diemen en hij is er tot aan zijn
overlijden afgelopen zomer blijven wonen.
In zijn laatste levensjaren was hij bijna
blind ("ik zie alleen maar schimmen") en
tamelijk hardhorend. Niettemin een geeste-
lijk vitaal en tevens tevreden mens, die
vond dat hij een goed leven heeft gehad.
"Het is jammer dat de ouderdom met ge-
breken komt, maar ik ben blij met alles
wat ik nog heb en wel kan. Dat ik nog
in mijn eigen huis woon, heb ik te danken
aan veel lieve hulp, " vertelde hij in 1993.
"Ik ben geboren in Vianen en wilde al
jong dokter worden. Na de lagere school
ben ik op de Rijks-HBS in Utrecht ge-
weest. Dan moest je eerst lopen van Via-
nen naar Vreeswijk. Daar nam je de paar-
detram naar Utrecht. Na de HBS heb ik
aan de Rijksuniversiteit in Utrecht voor
arts gestudeerd.

"Mijn vader had een hekel aan dokters.
Hij zei altijd: 'Jullie stommelingen begin-
nen aan het eind als de mensen ziek zijn.
Ze moeten zorgen dat ze niet ziek worden.
Ze moeten zich inzetten voor goed water
en voor rioleringen.”"

Geen wc’s

"Toen ik als 27-jarige jongeman in 1927
op Marken arts werd, zei mijn vader:
"Daar kan je wat doen.’ En hij had gelijk.
Op Marken, dat nog niet met een dijk met
het vasteland was verbonden, viel baanbre-
kend werk te verrichten. Er was geen gas,
geenelektriciteit, geen waterleiding, geen
riolering. Zelfs in het huis dat voor de
dokter was bestemd, ontbrak een wc. Als
toilet stond er achter een gordijn een teil.

"In Marken was ik - naast mijn praktijk -
tevens gemeente-arts voor f 300,-- per
jaar plus vrijwonen. Het was een prachtige
tijd, je kon je voor allerlei projecten inzet
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Dokter Martinus Hartman.

ten. Marken was toen een standenloze
maatschappij. Globaal gezegd, de mensen
woonden in dezelfde huizen, hadden de-
zelfde lonen en gingen aan dezelfde ziek-
ten dood: tuberculose en malaria.
"Jazeker, malaria. Boven het IJ kwam nog
de malariamug voor. Verschrikkelijk, die
heeft zoveel mensen het leven gekost. Tk
ben nachten bezig geweest met het bekij-
ken van bloedmonsters onder mijn micro-
scoop om zekerheid te hebben dat het weer
om de malariaparasiet ging. Dat was niet
zo eenvoudig. Maar ja, je stond overal
alleen voor, je zat geisoleerd.
Bevallingen deed je natuurlijk allemaal.
Eerst de begeleiding van de zwanger-
schap, dan de verlossing en later ook de
baby-, peuter- en kleuterzorg. Daar had
Jje geen aparte instanties voor. Mijn vrouw
heeft mij die tijd enorm geholpen; dok-
tersassistentes waren er niet.

"De zuigelingensterfte was indertijd hoog.
Dat was - net als de gevreesde kraam-
vrouwenkoorts - mede te wijten aan onvol-
doende hygiéne. Ik heb heel wat keren zelf
de kraamvrouw gewassen om ook duide-

lijk te maken hoe belangrijk het was fris
en schoon te zijn. Ik had een hekel aan
viezerikken. Dat heb ik in Diemen ook
steeds goed laten merken. Overal waar ik
kwam, stonden al een kom met water,
handdoek en zeep klaar, zodat ik bij de
patiént mijn handen kon wassen. ledereen
wist dat ik dit zo wilde hebben."

Godsdienst

"Het is in hoofdzaak om mijn vrouw en
kinderen dat we van het eiland zijn weg-
gegaan. Voor mijn dochter en zoon was
eronvoldoende vervolg-onderwijs. Daar-
om zijn we in 1935 naar Diemen geko-
men. Daar heb ik de praktijk van de kort
tevoren overleden dokter Der Kinderen
overgenomen. Die was zeer geliefd. Hij
had een grote praktijk. Hoe groot weet
ik niet precies. Er was geen patiéntenlijst
en Der Kinderen hield ook geen kaartregis-
ter bij. Dat ging toen heel anders dan nu.
"Der Kinderen was er vooral voor het libe-
rale deel van de bewoners. Daarmee be-
doel ik de niet-kerkelijken, al waren er
ook wel katholieken en protestanten bij
hem patiént. Verder was er toen in Die-
men dokter Balfoort, speciaal voor de
streng gereformeerden. En voor de katho-
lieken had je dokter Van Gemert.
"Toen ik Van Gemert - die ook nieuw in
Diemen was - voor de eerste keer tegen-
kwam, zei ik: "We zijn concurrenten he?’
Waarop Van Gemert zei: 'Maar daarom
kunnen we wel goede collega’s zijn.’ Nu,
het is meer dan dat geworden, we werden
boezemvrienden. En de contacten met de
pastoor en de dominee liepen ook goed.
De gereformeerde dominee Teeuwen is
een grote vriend van me geweest.
"Diemen was in 1935 echt een dorp, met
maar een paar duizend inwoners. Het was
overwegend een boeren- en arbeidersbevol-
king; bij de Muidertrekvaart zaten kleine
neringdoenden en wat handelslui. Verder
had je nog wat deftigheid: dominee, pas-



toor en dokter. Een notaris had Diemen
niet.

"Mijn praktijk was in hoofdzaak een
fondspraktijk. Die strekte zich ook uit tot
Duivendrecht en Betondorp, dat toen zo’n
tien jaar bestond. Betondorp was echt
bijzonder. Er zat daar een vrij goed ont-
wikkelde bevolking. Bijvoorbeeld conduc-
teurs en machinisten met een behoorlijke
opleiding. Als je bij die mensen binnen-
kwam, zag je altijd boeken staan. Er was
een grote mate van saamhorigheid, de
mensen sprongen voor elkaar in. De socia-
le controle was natuurlijk ook groot."

Biechtvader

"In mijn praktijk in Diemen had je niet
alsop Marken specifieke ziekten waarmee
Jje keer op keer te maken kreeg. Het ziek-
tebeeld in Diemen was een staalkaart van
alles en nog wat. Ik begon - schat ik - met
ongeveer drieduizend patiénten; ik heb er
ook wel eens drie-en-half duizend gehad.
Mijn praktijk was gemengd. Ik had
niet-kerkelijken, katholiekenen hervorm-
den. Ikzelf ben vrijzinnig christelijk; ik
houd niet van dogma’s, maar in de prak-
tijk moet je respect hebben voor de opvat-
tingen van anderen.

Een voorbeeld: geboortenbeperking. Daar
mochten de katholieken niet aan doen in
de jaren dertig. Als een katholieke vrouw
aan mij vroeg hoe ze het kindertal beperkt
kon houden, zei ik altijd: "Ik wil wel hel-
pen maar ga eerst eens met je biechtvader
praten.” Nu kende ik ook een pater in Be-
tondorp. Die zei eens tegen me: ’Kinder-
beperking is zonde, maar zonden zijn er
om vergeven te worden.’

"Toch heb ik het met strenge opvattingen
van patiénten wel eens moeilijk gehad. Er
was een vrouw die steeds ongelukkige kin-
deren kreeg. Het beendergestel was zo
broos, dat de baby’s al met gebroken be-
nen op de wereld kwamen. Bij de beval-
lingen zat ik al klaar met spalken. Dan zei
ik wel eens tegen de ouders: ’Jullie moe-
ten heus eens met de geestelijkheid gaan
praten.’ Dat was echt een probleem hoor.
Maar Diemen lag niet geisoleerd, de in-
vloed van Amsterdam was merkbaar. Niet
iedereen was onkundig van andere opvat-
tingen en andere methoden."

Spreekuur

"Mijn spreekuur begon om half acht. Ik
liet de mannen het eerst komen, dan kon-
den ze nog op tijd bij hun baas zijn. Dat
vonden ze niet altijd leuk. Na hen kwamen
de vrouwen. Op het spreekuur zag ik zo’n
vijftig, soms wel zestig mensen. Om dat
aan te kunnen, splitste ik ze in twee groe-
pen. Mensen die alleen om een recept
kwamen, gingen voor; dat was zo ge-
beurd. Degenen die me wilden spreken,
moesten in de wachtkamer op hun beurt
wachten. Voor eenvoudig laboratoriumon-
derzoek, het verbinden van wonden en
dergelijke had ik een assistente.
"Meestal was ik tegen half elf, elf uur
klaar. Na een pauze ging ik visite-rijden.

Mijn voorganger Der Kinderen heeft dat
jarenlang op een motorfiets gedaan. In de
laatste jaren had hij een kleine auto. Ik
had ook een auto. Gemiddeld deed ik
ongeveer twintig visites per dag. Dat lijkt
veel, maar je hoefde niet overal lang te
blijven. Soms had ik de benodigde recep-
ten al klaar op zak. Als je het werk goed
indeelt, kan je veel doen."

Familie-arts

"Mensen met problemen konden ’s avonds
komen praten. Dan keek ik niet op tijd.
Dan werd het wel eens elf uur. Ik houd
ervan met mensen om te gaan. Je bent
geen huisarts, maar familie-arts. Die ge-
sprekken ’s avonds gingen dan ook vaak
over gezinsproblemen, bijvoorbeeld over
kinderen die het niet zo goed maakten op
school, of die niet zo best oppasten. Ik
zei altijd: *Zorg dat het nest goed is.’
"Een enkele maal kwamen mensen met me
praten over de verdeling van een erfenis.
Ik heb het toch een keer meegemaakt dat
er een hooglopende ruzie was over een
paar kousen. En de erfgenamen waren
allemaal in goeden doen. Hoe is het moge-
lijk?

"Mensen die in de schulden zaten, kwa-
men ook wel eens om goede raad. Meestal
kon ik ze wel de weg naar een helpende
instantie wijzen. Of ik ging eens met de
schuldeisers praten. Ik heb maar een keer
zelf geld geleend aan iemand die bijna
failliet was. Mijn vrouw zei: 'Dat geld
zie je nooit meer terug.’ Ik heb er nimmer
om gevraagd, maar twintig jaar later kreeg
ik alles keurig betaald.

"Je maakte ook grappige dingen mee. Er
kwam eens een oude boer bij me die vroeg
of ik hem wilde onderzoeken. "Wat zijn
de klachten?’, vroeg ik, maar die had hij

niet. Ik heb hem helemaal onderzocht en
zei dat hij goed gezond was. "Mooi’, zegt
die oude man, ’dan kan ik nog een nieuw
pak kopen. Anders was het maar zonde
van het geld geweest.’

"Toen ik in Diemen kwam, was er nog
geen tandarts. Alle drie de dokters trokken
kiezen en tanden als dat nodig was. Er was
ook geen apotheker; dat was niet abnor-
maal op het platteland. Alle dokters had-
den een eigen apotheek. Zij waren, zoals
het in vaktaal heet, "apotheekhoudende
huisartsen”. Ik heb mijn apotheek echter
maar twee a drie jaar gehad. Daarna gin-
gen de patiénten naar apotheek De Land-
bouw in Betondorp. Pas eind 1942 kreeg
Diemen een eigen apotheek; die was van
H.G. Lok.

"Als huisarts probeerde je je ook buiten
je praktijk nuttig te maken. Samen met
collega-artsen hebben we een bureau voor
kleuterzorg opgericht. Ik heb ook EHBO-
lessen gegeven. Je was betrokken bij kin-
derfeesten en bij tochtjes voor bejaarden.
Die gingen met een boot een eindje varen
en werden bij terugkomst met de harmonie
voorop weer binnengehaald. "

Afbraak

"Toen ik in 1935 in Diemen kwam, kreeg
ik aan de Hartveldseweg de dokterswoning
die de helft van het gebouw besloeg waar-
in ook het voormalige gemeentehuis zat.
Dat is het pand waarin nu een makelaars-
kantoor is gevestigd.

"Na een poosje ben ik verhuisd naar een
mooi huis een eindje verderop aan de
Hartveldseweg, bij de Nieuwe Buurt. Maar
tijdens de oorlog - begin 1944 - lieten de
Duitsers die hele wijk afbreken omdat zij
op dat punt een vrij schootsveld wilden
hebben. We zijn toen opnieuw verhuisd.

Een zeldzame opname van het gemeentehuis van Diemen aan de Hartveldseweg ca 1900.
In 1935 had dokter Hartman in het rechter gedeelte van dit gebouw zijn woning met
praktijkruimte (prentbriefkaart collectie H. Poster).
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We bleven wel op de Hartveldseweg, even
voorbij het pand waarin nu een pizzeria
zit.

"Nog weer later ben ik naar het huis ge-
trokken waar ik nu nog woon; op de hoek
van de Hartveldseweg en de Arent Krijts-
straat. Het naambord voor mijn artsen-
praktijk heb ik nog steeds op de muur
laten zitten. Misschien is dat een beetje
uit ijdelheid. Maar het heeft ook met
nostalgie te maken.

"Ik was in 1944 maar een van de velen
die door de massale sloop hun huis verlo-
ren. In totaal waren zo’n 1700 mensen bij
de ontruiming betrokken. De meesten
kregen een ander huis aangeboden in de
Amsterdamse Transvaalbuurt. Daar waren
als gevolg van de razzia’s op joden veel
huizen leeg komen te staan. Die mochten
de Diemenaren betrekken.

"Als je weet dat Diemen bij het begin van
de oorlog nog geen zesduizend inwoners
had, dan is een uittocht van 1.700 Dieme-
naren een geweldige aderlating. Wij artsen
zagen honderden patiénten verdwijnen.
Vandaar dat we allemaal naast onze prak-
tijk in Diemen ook een praktijk in de
Transvaalbuurt begonnen. Dokter Balfoort
had er een in de De Wetstraat. Van Ge-
mert en ik hadden samen een extra prak-
tijk in de Paul Krugerstraat. Daar zaten
we om de beurt."

Hongerwinter

"Tijdens de oorlog is Diemen er wat eten
betreft in het begin goed afgekomen. Maar
tegen de hongerwinter 1944/45 werd het
ook hier moeilijk. Zo moeilijk dat er twee
a driehonderd kinderen naar Friesland

- onder meer naar Holwerd - zijn gebracht
om daar te overleven.

"De artsen in Diemen hielden veel contact
met elkaar. Tijdens de hongerwinter had-
den we lijsten gemaakt van mensen die
beslist melk nodig hadden. Dan vroegen
we aan de boeren die mensen het eerst te
helpen. Die deden dat dan ook. En als wij
vonden dat sommigen vlees moesten eten,
dan werd er - als wij het vroegen - wel
clandestien een koe geslacht.

"We selecteerden ook de kinderen, die ’s
middags in het Klooster - het zusterhuis
naast de kerk Sint Petrus’ Banden - een
glas melk mochten komen drinken. En
verder hadden wij een lijst gemaakt van
kinderen die in het verenigingsgebouw De
Hoop, de vroegere schuilkerk, een warme
maaltijd konden krijgen. Maar dat kon
niet voorkomen, dat heel veel mensen ook
van suikerbieten en tulpebollen moesten
zien te leven.

"Ik heb in mijn praktijk maar een keer een
geval van hongerdood meegemaakt. Het
was een man in Betondorp die van de
honger is omgekomen. Die leefde heel
eenzaam op een kamertje. Toen ik geroe-
pen werd, was het al te laat. Anders had-
den we hem best kunnen helpen."

Onderduikers
"In Diemen woonden nogal wat joden.
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Enkelen hadden mij gevraagd sieraden en
geld voor hen te verbergen. Mijn vrouw
begroef al die pakketjes bij ons in de tuin.
Op een keer komt zo’n joodse patiént zijn
spullen terugvragen want hij wou naar
Zwitserland vluchten. Mijn vrouw wist
echter niet meer waar ze zijn pakje had
begraven. lk ben drie nachten aan het
spitten geweest, maar kon het niet vinden.
Nu wisten we wel dat zijn kostbaarheden
in een blikken doos zaten. Een kennis van
me kwam op het idee om met een ijzeren
staaf overal in de grond te prikken. En
ja hoor, toen vonden we het. We hebben
het teruggegeven, maar van die joodse
familie - heel aardige mensen - hebben we
nooit iemand weergezien. Zij zijn, geloof
ik, al bij de grens gearresteerd.

"Wij hebben ook nog wat merkwaardigs
meegemaakt op de Ouddiemerlaan. Daar
hielden twee dames pensiongasten. Ik
moest er een keer voor een oude vrouw
komen die niet goed was. Na het onder-
zoek zeg ik tegen de dames: "Weet u dat
zij een joodse onderduikster is?’ Die da-
mes antwoorden: *Nee, wat zou dat?’ Ik
zeg: ’Maar ik denk dat zij doodgaat.’ Dat
klopte en toen zaten we met het stoffelijk
overschot van een ondergedoken vrouw.
"Begraven op de joodse begraafplaats in
Diemen was onmogelijk omdat dan de be-
heerder groot persoonlijk gevaar zou lo-
pen. Nu had de overleden vrouw geen
joods klinkende naam. Wij hebben toen
net gedaan of zij geen onderduikster was.
Dankzij grote medewerking van de ge-
meentesecretaris van Diemen hebben wij

Dokter Hartman tijdens de officiéle ope-
ning van de nieuwe vestiging van 'Het
Witte Kruis’ aan de Burg. Bickerstraat.

haar officieel kunnen begraven op de Am-
sterdamse Oosterbegraafplaats. Niemand
is er achter gekomen wat er eigenlijk aan
de hand was.

"Diemen is na 1945 niet lang meer een
agrarische gemeente gebleven", zegt Hart-
man met enige weemoed. "Voor woning-
bouw en bedrijven was veel grond nodig.
Grond werd goud waard. De landerijen
zijn voor schatten verkocht. Er is nu vrij-
wel geen boer meer te vinden in Diemen.
"Na de oorlog heb ik er een nevenfunctie
bij gekregen. De functie van gemeente-arts
was vacant gekomen en werd mij aangebo-
den: f 1.000,-- per jaar. Ik heb toen ge-
zegd, dat ik het liefst had dat Van Gemert
en ik samen die functie zouden krijgen
voor f 500,-- per man. En zo is het ook
geregeld."

Praktijk gestaakt

"In 1958 ben ik uit de praktijk gestapt en
gemeente-arts voor Amsterdam geworden.
Daar deed ik veel werk voor bejaardenhui-
zen. Mijn opvolger in Diemen werd Mel-
lema en die is al weer opgevolgd door
dokter Miltenburg.

"Ik ben wel nog lang voorzitter geweest
van het Witte Kruis. Mijn grote streven
was een fusie met de kruisvereniging van
de katholieken, het Wir-Gele Kruis. Dat
was niet gemakkelijk want Nederland was
ook lang na de oorlog sterk verzuild. Het
heeft zeven jaar geduurd voor de partijen
het eens werden. Pas op 1 januari 1978
was de fusie een feit. Maar mijn streven
is wel gewaardeerd. Toen in 1984 een
uitbreiding van het kruisgebouw klaar was,
hebben ze mij met een koetsje afgehaald
om de nieuwbouw feestelijk te openen.
Ik was toen dus al 84.

"Ja, er is veel gebeurd. Mijn lieve vrouw
is al dertig jaar geleden overleden. Intus-
sen zijn er zoveel mensen die ik heb ge-
kend gestorven. Dat vind ik wel het ergste
van oud worden. Je ziet je eigen generatie
helemaal verdwijnen. Dat ik blind ben,
is vooral verschrikkelijk omdat je niet
meer kan lezen. Het is een hele toer om
Jje geestelijke bagage op peil te houden.
"Ik ben geabonneerd op cassettebanden
waarop de voornaamste dagbladen en opi-
niebladen worden voorgelezen. Er is ook
iemand die mij het Tijdschrift voor Ge-
neeskunde voorleest, want ik wil op de
hoogte blijven van mijn vak. Speciaal de
ontwikkelingen in de biochemie interes-
seren me enorm. Ik luister naar de radio,
voorzover dat nog gaat. Televisie heeft
voor mij natuurlijk geen betekenis, maar
een programma als Het Capitool sla ik
geen week over. Als ik merk wat ik alle-
maal nog wel kan en wat een lieve hulp
ik krijg, dan verzoent je dat weer met het
leven.

"Samenvattend moet ik zeggen dat ik me
in alle opzichten een zeer bevoorrecht man
voel. Ik heb een leuke jeugd gehad en een
goed huwelijk, mijn werk heb ik altijd met
veel plezier gedaan. En nu ik oud ben,
word ik nog met veel liefde omringd."



Hartman verleende prins Bernhard eerste hulp

Dokter Ties Hartman kreeg op maandag
29 november 1937 landelijke bekendheid.
Hij was het die prins Bernhard bijstond
toen deze vlak voor de dorpskern van
Diemen in zijn snelle auto was veronge-
lukt. Het ongeval was wereldnieuws; de
prins was begin dat jaar met troonopvolg-
ster Juliana getrouwd en zij verwachtte
intussen haar eerste kind (Beatrix).

De prins reed in de vroege ochtend van
die dag in zijn twee-persoons Ford met
opgevoerde motor vanuit 't Gooi richting
Amsterdam. Hij was met zijn hofjager
Spek op weg naar een jachtterrein. Het
was nog schemerig; auto’s reden nog met
lichten aan. Om 7.15 uur reed hij met
grote snelheid Diemen binnen. Weldra
knalde hij op de Muiderstraatweg - niet
ver van waar nu het benzinestation De
Blokhut is - op een voor hem rijdende
zandauto van de N. V. Terro, die werd be-
stuurd door vrachtrijder D. Zweerus. De
zandauto was kort tevoren van de spoor-
dijk afgekomen en reed nog niet op volle
snelheid.

Dat er geen doden zijn gevallen is ver-
wonderlijk. De auto was in een wrak ver-
anderd. De prins lag met bloedend gezicht
voorover op het dashboard, de hofjager
kermde van de pijn; een knie was verbrij-
zeld. De vlakbij - in de spoorwegwoning
bij het oude viaduct - wonende Gerard
Roest, zag het ongeluk op maar 40 meter
afstand van hem gebeuren. Hij stond op
het punt naar zijn werk in Weesp te fiet-
sen. In plaats daarvan rende hij naar het
wrak en vermoedde meteen dat de prins
in de auto zat, want op een jagerskoffer
stond "Z.K.H. Prins Bernhard". Door al
het bloed herkende hij de prins niet on-
middellijk. Pas toen deze met een sterk
Duits accent "Wat is er gebeurd...?" sta-
melde, wist Gerard zeker met wie hij te
doen had.

Gerard heeft samen met zijn pleegvader
Roest en buurman G. Bakker de slachtof-
fers uit de auto naar de berm van de weg

gedragen. Daar werden ze toegedekt met
dekens die de vrouw van Roest had mee-
gebracht. Zij had ook een glaasje water
voor de slachtoffers.

Intussen waren politie (Marechaussee van
de Amsterdamse Middenweg) en dokters
gewaarschuwd. Er verschenen twee dok-
ters: Hartman en Balfoort. Prins Bernhard
kon nog zeggen, dat hij naar Soestdijk
wilde, maar daarvan kon volgens Hartman
en Balfoort geen sprake zijn. Beide ge-
wonden gingen met een ziekenauto naar
hetBurgerziekenhuis in Amsterdam-QOost.
Prins Bernhard raakte in de ambulance
buiten bewustzijn.

In het ziekenhuis was inmiddels koningin
Wilhelmina aangekomen want de toestand
leek ernstig. Zij wilde direct Hartman
spreken. Hartman, die om zo snel moge-
lijk bij de slachtoffers te zijn, slechts een
winterjas over zijn pyjama had aangetrok-
ken, kreeg onverwijld te horen dat hij bjj
de koningin in het Burgerziekenhuis moest
komen. Nog steeds in pyjama en overjas
gekleed kwam hij zich daar melden en
bracht verslag uit. Nog in het ziekenhuis
kreeg Hartman een oproep voor een
spoedbevalling; die heeft hij ook in pyja-
ma afgewerkt.

De prins heeft zes weken in het ziekenhuis
gelegen en ging pas toen als herstellend
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patiént naar hms Hl_] stuurde Hartman een
foto van hemzelf waarop hij geschreven
had "Met hartelijke dank! (29.11.37)" en
daaronder zijn handtekening. Die foto
heeft sindsdien in een zilveren lijst op
Hartmans bureau gestaan. Ook in de oor-
logsjaren toen het streng verboden was
foto’s van leden van het koninklijk huis
in openbare ruimten, zoals een spreekka-
mer, te tonen. Vader en pleegzoon Roest
kregen een asbak met dankwoorden.
Hartman zag later Bernhard nog eens bij
de opening van de Accufabriek in Diemen.
De prins riep toen joviaal: "Ha, dokter,
u hebt me toen van de straat opgepikt!"
In een biografie over Bernhard van de
Amerikaanse auteur Alden Hatch komt de
schuldvraag nog eens aan de orde. Viel
de chauffeur van de zandauto wat te ver-
wijten? Die heeft zich deze aantijging
indertijd nogal aangetrokken. Vastgesteld
kan worden dat er tegen chauffeur Zwee-
rus destijds geen proces-verbaal is opge-
maakt. De assurantiemaatschappij waar
de auto van de prins verzekerd was, heeft
ook zonder meer de schade aan de zandau-
to vergoed.

De gegevens over het ongeluk van prins
Bernhard zijn ontleend aan een publikatie
van de journalist C. Meijer.

Naschrift

Niet lang na dit gesprek met dokter Hart-
man, is zijn gezondheid geleidelijk verder
achteruit gegaan. Of zoals iemand het uit-
drukte: "Het kaarsje ging ten slotte flakke-
ren en op een gegeven moment was het
uit." Op 20 juli 1994 overleed hij. Of-
schoon hij al tientallen jaren niet meer
actief was in de medische wereld, herin-
nert deze hem goed genoeg om nog eens
de aandacht op hem te vestigen. In het
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
werd weldra een sympathiek in memoriam
aan hem gewijd. De schrijvers zijn J.A.

Dallmeyer, E.I. Iwema Bakker en S.M.C.
Molhuysen-van der Walle. Zij noteren
onder meer:

"Tijdens de oorlog richtte hij de artsen-
club Amsterdam-Qost op, die ’s zondags-
ochtends in 't roefje’ van het Burgerzie-
kenhuis bijeenkwam. Daaruit ontwikkelde
zich het illegaal werkende Medisch Con-
tact in Amsterdam-Oost. Ook persoonlijk
is Hartman in de oorlog voor vele be-
dreigden een grote steun geweest.

Binnen de afdeling Amsterdam van de Ko-
ninklijke Nederlandsche Maatschappij tot
bevordering der Geneeskunst (KNMG) is
Hartman de eerste na-oorlogse vicevoor-
zitter en later voorzitter. Daarna heeft hij
zeer vele jaren de functie van eerste secre-
taris van de afdeling vervuld; hij werd
daarmee de spil van de Amsterdamse Ge-
neeskundige Kring. Door zijn innemende
persoonlijkheid, zijn grote medische ken-

nis en maatschappelijke inzet werd hij
alom gerespecteerd.

Ook in de landelijke KNMG heeft Hartman
een belangrijke rol gespeeld. Door zijn
grote kennis van de leer van de medische
beroepsethiek was hij de aangewezen man
voor de Raad van Beroep. Zijn verdiensten
werden erkend door toekenning van de
Zilveren Legpenning van de Maatschappij
in 1973.

Na het verlaten van zijn praktijk in 1958
heeft Hartman nog enige jaren bij de Am-
sterdamse GG & GD als bedrijfsarts ge-
werkt. Ook daarna bleef zijn sociaalmedi-
sche belangstelling, hetgeen onder meer
blijkt uit zijn functie als hoofd van de Na-
zorgdienst van de Amsterdamse Samenwer-
kende Kruisverenigingen."
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Leven en Welzijn: "Diemen's Zorg"

Iedereen zal het er over eens zijn dat vergroting van de kennis op techno-
logisch gebied een van de meest opvallende kenmerken is van onze eeuw.
Mensen met liefde voor het verleden zullen hier het woord "vooruitgang”
niet altijd onvoorwaardelijk in de mond nemen. Maar hoezeer men het
verleden ook een warm hart mag toedragen, niemand zal toch terugverlan-
gen naar de tijd waarin een arts weinig meer kon doen dan aderlaten en
piskijken, om van de wantoestanden op hygié€nisch gebied nog maar te
zwijgen. Op het gebied van de medische kennis, huisvesting, drinkwater-
voorziening, riolering, enz. kan van een echte vooruitgang voor iedereen
gesproken worden. In de loop van de vorige eeuw begonnen overheid
en particulieren ieder op hun eigen manier aan deze vooruitgang te wer-

ken.

Geneesheer der Gemeente

De gemeente Diemen had in de tweede
helft van de negentiende eeuw een ge-
meente-arts aangesteld. Tegen betaling van
een jaarlijkse vergoeding deed hij lijk-
schouwingen, verschafte gratis medische
hulp aan arme Diemenaren en verrichtte
vaccinaties. Daarnaast had hij een eigen
praktijk van betalende patiénten.

De meeste artsen deden hun werk naar
volle tevredenheid, maar met dokter J.
Kooiman Azn, in 1879 tot Geneesheer der
Gemeente benoemd, waren er problemen. '
Bij zijn aantreden eiste hij het vertrek van
de in Diemen werkzame vroedvrouw en
later vervulde hij zijn plichten als gemeen-
te-arts zo slecht, dat de gemeente zich in
1887 genoodzaakt zag een speciale instruc-
tie op te stellen. Hierin werden de plichten
van de gemeente-arts nog eens nauwkeurig
omschreven. Ook werd er in bepaald dat
de gemeente-arts voor een verlossing niet
meer dan f 6,-- aan de gemeente in reke-
ning mocht brengen. In datzelfde jaar
stelde de gemeente weer een vroedvrouw
aan, waarmee er voor dokter Kooiman een
eind kwam aan een kennelijk lucratieve
bron van inkomsten. De vroedvrouw werd
door de gemeente en de kerken betaald om
gratis verloskundige hulp te bieden aan
armlastige vrouwen. Op 13 mei 1902
vertrok de voorlopig laatste vroedvrouw,
mevrouw De Heel-Rudolph, uit Diemen.
Vanaf die dag nam dokter C.J. der Kinde-
ren, apotheekhoudend arts en verloskundi-
ge haar taak over.? Dokter Der Kinderen,
die tevens gemeente-arts was, hield vanaf
1900 tot aan zijn dood in 1935 praktijk
in Diemen. Hij was een sociaal-voelend
man, voor wie een speciale gemeente-in-
structie geheel overbodig was. Door zijn
toedoen kwam er bijvoorbeeld in Diemen
een plaatselijke afdeling van Her Witte
Kruis.
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Gezondheidscommissies

Door het aanstellen van gemeente-artsen
en vroedvrouwen had de overheid op ge-
meentelijk niveau getoond zich verant-
woordelijk te voelen voor de gezondheids-
zorg van de individuele burger. In het
begin van de twintigste eeuw ontplooide
de overheid ook op landelijk niveau initia-
tieven op het gebied van de volksgezond-
heid. In 1902 werd de woningwet aange-
nomen. In combinatie met de gezondheids-
wet uit 1899 leidde dat in 1903 tot de
instelling van Gezondheidscommissies.
Deze hadden onder andere tot doel de te
Utrecht gevestigde Centrale Gezondheids-
raad te adviseren. De gezondheidscommis-
sie waar Diemen onder resorteerde zetelde
tot 1911 in Aalsmeer, daarna in Weesp.
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Het werkgebied strekte zich uit over de
gemeenten Weesp, Weesperkarspel, Mui-
den, Diemen en Nederhorst den Berg. De
commissieleden werden door de diverse
gemeenten voorgedragen. Ze moesten wor-
den gezocht onder:

(... ) "geneesheren en ingenieurs, schei-
kundigen en rechtsgeleerden, alsook man-
nen die, hoewel misschien geen titel bezit-
tend, metterdaad getoond hebben belang-
stelling te voelen voor de verbetering der
volksgezondheid. (...) Mede zullen som-
mige bekwame ontwikkelde werklieden
in aanmerking kunnen komen. (...) Even-
zeer verdient ook de vraag overweging of
in menige gemeente niet reeds vrouwen
aanwezig zijn die ruimschoots blijk gege-
ven hebben van hare belangstelhng in de
zaken der volksgezondheid. ke

De overheid ging er, blijkbaar terecht, van
uit dat al deze voortreffelijke lieden het
commissiewerk als hun burgerplicht zagen.
Immers, alleen de secretaris ontving van
het Rijk een jaarlijkse toelage. De andere
leden moesten het doen met een onkosten-
vergoeding, die door de deelnemende ge-
meenten werden betaald. In deze ge-
meenten inspecteerde de commissie de toe-
stand van de woningen, de scholen, de
openbare wateren en het drinkwater. Ook
konden burgers met klachten op een van
deze gebieden zich tot de commissie wen-
den.

De voornaamste post op de begroting bleef
jarenlang het "systematisch onderzoeken
van woningen". Als een woning al te
ernstige gebreken vertoonde, werd er een
proces-verbaal opgemaakt. "Of dit ook
geleid heeft tot vervolging van de huisei-
genaar, is ons niet bekend" vermeldt een
jaarverslag van de gemeente Diemen.’
Ook de Diemense school werd bezocht en
in uitstekende staat bevonden. Wel werd
er op gewezen dat het belangrijk was

Il




kinderen met "zere hoofden" apart te
zetten van de anderen.

Milieuvervuiling

In het begin van deze eeuw was er ook
al milieuvervuiling, al moest het woord
nog worden uitgevonden, om van wetge-
ving op dat gebied maar te zwijgen. Di-
verse malen behandelde de commissie
klachten over stinksloten. In 1904 bijvoor-
beeld klaagde een Diemenaar over een
sloot waarin molenaar Dorrestein zijn
afgewerkte machine-olie loosde. Een aan-
tal boven dezelfde sloot gebouwde "stille-
tjes" maakten de toestand er niet beter op,
om het voorzichtig uit te drukken. Na
inspectie ter plekke adviseerde de commis-
sie de gemeente Diemen dringend aan deze
ongewenste toestand een eind te maken.
lets anders dan adviseren kon ze immers
niet.

Drinkwater

Wie volksgezondheid zegt, zegt schoon
drinkwater. Diemen had daarvoor twee
voorzieningen. De ene bestond uit de mo-
gelijkheid, sinds april 1887, gedurende
enkele uren per dag gratis water te ontvan-
gen uit twee standpijpen van de Vechtwa-
terleiding die door Diemen naar Amster-
dam liep. De andere voorziening bestond
uit regenwater dat werd opgevangen in
grote bakken naast de hervormde kerk.
Dit water werd door de koster verkocht.’
De commissie onderzocht de reinheid van
de bakken en bevond die onvoldoende.
In 1906 verzocht zij de gemeente Diemen
voor de eerste maal te melden of er al
pogingen waren gedaan een reguliere aan-
sluiting te krijgen op het waterleidingnet
van Amsterdam. In 1911 sloten Amster-
dam en Diemen een overeenkomst en in
1912 was de aansluiting een feit.

De eerste decennia van deze eeuw zagen
een grote vooruitgang op het gebied volks-
gezondheid en milieu. Deze vooruitgang
kwam mede tot stand door het werk van
de Gezondheidscommissies. Toch kwam
er in 1934 een eind aan hun bestaan; wat
in het begin van deze eeuw nog door
goedwillende "amateurs” kon worden
gedaan, was nu een overheidstaak gewor-
den.

Diemen’s Zorg

Liberaal-denkende, maar sociaal-voelende
Nederlanders uit de bovenlaag van de
maatschappij deden nog meer dan de over-
heid met raad en daad terzijde staan. Ze
ontplooiden ook zelf initiatieven op het
gebied van het maatschappelijk welzijn.
Zo werd in 1906 de Vereeniging ter Be-
vordering van de Volkswelvaart en Volks-
ontwikkeling in Diemen "Diemen’s Zorg "
opgericht. Een van de oprichters was de
al eerder genoemde dokter Der Kinderen.
Toenmalig burgemeester jhr. E.W.E.
Bicker was de eerste voorzitter. De vereni-

ging was "zonder politiek of kerkelijk
richtsnoer", zoals uitdrukkelijk in de statu-
ten vermeld staat.® Zij stelde zich onder
andere ten doel "de ziekenverpleging
krachtig te steunen en te bevorderen en
een goede verpleging binnen ieders bereik
te brengen". Daarnaast kwam er een bu-
reau voor hulp bij beroepskeuze en het
zoeken naar werk, waar tot teleurstelling
van de oprichters overigens vrijwel geen
gebruik van werd gemaakt. Ook werden
er geschriften aangeschaft en verspreid
"ter bevordering van de kennis van wetten
en besluiten en de kennis omtrent voor-
schriften en begrippen betreffende algeme-

worden. De rol van de particuliere burger
op dit gebied was overgenomen door de
overheid.

Andere initiatieven van Diemen’s Zorg
waren een langer leven beschoren. In 1916
was een Avond-teekenschool opgericht. Tot
in de beginjaren van de Tweede Wereld-
oorlog konden jongens daar een opleiding
tot technisch tekenaar volgen en zo hun
kansen op beter werk vergroten.
Misschien nog belangrijker was de oprich
ting van de Diemense afdeling van Het
Witte Kruis en de komst van een wijkver-
pleegster. Dit laatste verliep echter niet
zonder slag of stoot.
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In de notulen van de eerste bestuursverga-
dering valt te lezen dat het bestuur niet
alleen opdracht gaf tot de aanschaf van
verplegingsartikelen (zoals verband en
ondersteken), maar ook van "een goed
tweedehands ledikant met zeegrasmatras”.
Een goed bed was voor arme gezinnen een
onbereikbare luxe. Een zieke lag maar al
te vaak op wat oude dekens op de grond.
Blijkbaar was zo’n tweedehands bed niet
zo gemakkelijk te vinden, want enige tijd
later werd er toch een nieuw bed gekocht.
Al gauw breidden de activiteiten van Die-
men’s Zorg zich uit. In 1907 kwam er een
ondersteuningsfonds voor arme leden en
in 1908 werd "Ziekenzorg" opgericht. Dit
fonds voorzag, in een tijd waarin ziekte
onmiddellijk verlies van inkomen beteken-
de, in een grote behoefte. De leden kre-
gen, tegen betaling van een contributie van
10 cent per week, bij ziekte een uitkering
van f 0,75 per dag. De maximale duur
van de uitkering was 13 weken, de maxi-
male hoogte f 85,-- per jaar. Het bestuur
controleerde streng om misbruik te voor-
komen. In 1925 kon het fonds, dank zij
een betere sociale wetgeving, opgeheven

ZWDIEMENS ZORG”

Het Witte Kruis

Alin 1912 werd er in de bestuursvergade-
ring van Diemen’s Zorg gekrakeeld over
de aansluiting bij de Noord-Hollandsche
Vereeniging "Het Witte Kruis". De toen-
malige voorzitter dokter Der Kinderen was
een groot voorstander, want voor hem
woog zwaar dat op die manier een brood-
nodige professionele wijkverpleging opge-
zet kon worden. De andere bestuursleden
vreesden voor ledenverlies en wilden de
hulp aan zieke leden in eigen hand hou-
den. Nog in 1920 werd een poging gedaan
zelf, met steun van de gemeente, kerk en
fabrikanten, een wijkverpleegster te bekos-
tigen. Toen dat niet lukte, kwam het be-
stuur met het voorstel een cursus te starten
waar vrouwen een opleiding konden krij-
gen tot een soort ziekenverzorgster annex
huishoudster. Het project ging niet door,
ongetwijfeld mede door de felle tegenstand
van dokter Der Kinderen. Veel animo was
er overigens niet voor: er meldde zich
slechts één vrouw aan.

Uiteindelijk viel in 1923 het besluit te
fuseren met Her Witte Kruis. De Diemense
afdeling, aanvankelijk een onderafdeling
van Diemen’s Zorg, werd in 1929 zelfstan-
dig. In datzelfde jaar werd zuster G. den
Boer tot wijkverpleegster benoemd, wat
ze tot 1950 zou blijven. Haar komst zorg-
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de in het eerste jaar meteen voor een ver-
dubbeling van het ledental van Her Witte
Kruis. Dat haar aanwezigheid in een grote
behoefte voorzag, blijkt wel uit het onge-
lofelijke aantal huisbezoeken dat zij per
jaar aflegde. Het jaarverslag van Her Witte
Kruis over 1934 bijvoorbeeld vermeldt
4336 bezoeken.

In 1926 kreeg Het Witte Kruis een eigen
wijkgebouwtje aan de toenmalige Wees-
perstraat. Een gedeelte van een pakhuis
diende tot magazijn. Toen er in 1933 een
consultatiebureau voor zuigelingenzorg
werd geopend in een nieuw wijkgebouw
aan de Ouddiemerlaan 13, bood dokter
Der Kinderen onmiddellijk aan gratis
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Na de succesvolle inzamelaktie voor het Wit-Gele Kruis, georganiseerd door dokter

Kruisvereniging
Amstelland en Meerlanden e.o.

gemeente-arts was.

Vanwege het toegenomen kruiswerk na
de oorlog werd de oude behuizing aan de
Ouddiemerlaan te klein. Er werd besloten
een nieuw kruisgebouw te laten bouwen
aan de Burgemeester Bickerstraat 17. On-
der grote belangstelling werd op 8 juli
1950 door de toenmalige voorzitter D.J.
den Hartog de eerste steen gelegd.

In 1965 veranderde de Noord-Hollandse
Vereniging 'Het Witte Kruis’ haar naam
in Het Groene Kruis. Hiermee nam zij de
naam aan die de landelijke algemene kruis-
vereniging sinds haar oprichting had ge-
dragen.

Van Gemert, ontvangt zuster Berger een bloemetje.

consulten te geven, daarin gevolgd door
dokter W. Balfoort, de gereformeerde
huisarts die sinds 1921 in Diemen prakti-
zeerde.

Na het overlijden van dokter Der Kinderen
in 1935 werd zijn opvolger dokter M.
Hartman in het bestuur van Het Witte
Kruis opgenomen. De functie van gemeen-
te-arts ging naar dokter Balfoort. Na 1945
namen dokter A.J.J. van Gemert en dokter
Balfoort gezamelijk deze taak van hun
collega over.

Sinds kort heeft Diemen geen eigen ge-
meente-arts meer. De langer dan een eeuw
bestaande functie werd op 1 januari 1994
opgeheven. De GG & GD nam deze werk-
zaamheden over van dokter J.C.A. Groen,
de laatste Diemense huisarts die tevens
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Het Wit-Gele Kruis

Het Witte Kruis bleef niet lang de enige
kruisvereniging in Diemen. In 1932 werd
de Rooms-Katholieke Vereeniging voor
Volksgezondheid en Ziekenverpleging "Het
Wit-Gele Kruis " opgericht. De komst van
de strenge pastoor B.A. Lasance, die in
1931 de gemoedelijke pastoor Hendrikus
Verdegaal had opgevolgd, zal daaraan niet
vreemd geweest zijn. Zo kreeg Diemen
ook een rooms-katholieke wijkverpleeg-
ster, lange tijd een non van de congregatie
van de Dochters der Liefde van de Heilige
Vincentius a Paulo en Louise de Marillac
uit het Limburgse Nuth. Her Wit-Gele
Kruis kreeg zijn eigen consultatiebureau,
moederschapscursussen, EHBO-lessenen
in 1938, ondanks tegenstand van Her Witte

Kruis, ook zijn eigen tuberculose-bestrij-
ding.® Medisch adviseur was, vanaf zijn
komst in 1935, dokter Van Gemert.

Uit al het voorafgaande blijkt, dat er in
1935, het jaar waarin dokter Van Gemert
en dokter Hartman hun praktijken in Die-
men begonnen, op het gebied van de
volksgezondheid al heel wat was verricht.
Veel kon er nog verbeterd worden en bei-
de artsen hebben zich daar ten volle voor
ingezet. Buiten kijf staat dat ook de rol
van de kruisverenigingen in dezen nauwe-
lijks overschat kan worden. In een tijd
waarin de kennis op medisch gebied enorm
toenam en het belang van een goede hygi-
ene steeds meer werd ingezien, hebben zij
deze nieuwe inzichten in de dagelijkse
praktijk toepast en de nieuwe kennis door-
gegeven aan een lekenpubliek.

Het enige gebouw dat nog herinnert aan
het Diemense kruiswerk van vroeger is
het reeds genoemde pand aan de Burge-
meester Bickerstraat 17. Thans is in dit
gebouw het Kruiswerk Amstelland Meer-
landen (voorheen Kruisvereniging Amstel-
land en Meerlanden e.o. geheten) geves-
tigd.

Noten/Literatuur

1. P.J. ter Beek: "Historie van Diemen", Amster
dam, 1957, p. 165.

2. Aldus vanaf 1903 vermeld in de jaarlijkse lijst
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Drogisten en Vroedvrouwen in de Provincie
Noord-Holland".

3. "Missive van de Commissaris der Koningin te
Noord-Holland", Hr. Tienhoven, dd. 9 augustus
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4. "Beredeneerd Verslag van hetgeen met betrekking
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UIT HET LEVEN VAN KATIE

Hilda Kernell

Katie is op ziekenbezoek bij een oude
buurvrouw die al lange tijd met twee open
poten op bed ligt. Zij vertelt aan de zieke
een boeiend en toepasselijk verhaal. Het
is bovendien nog echt gebeurd ook, meer
dan veertig jaar geleden. Het verhaal is
26 bemoedigend dat de zieke buurvrouw
aan het eind weer gaat glimlachen en
gelooft dat zij ooit weer zal genezen. Ka-
ties verhaal gaat zo:

De open poot

Het werd een langdurige geschiedenis met
die geschaafde poot. Hoe mijn oudtante
ook likte en likte, de poot wilde maar niet
genezen... totdat zij op een goede dag,
al strompelend over de Hartveldseweg
werd opgemerkt door een mensendokter
die daar zijn praktijk had. Deze dokter
was 20 aardig dat hij mijn oudtante naar
binnen uitnodigde. Met de microscoop
bekeek hij de open wond. Hij zag dat de
poot al heel lang open was geweest en hij
wilde er achter komen hoe dat kwam. Bij
oude mensen kwam dat ook wel voor, het
verschijnsel heet 'Ulcus Cruris’, in de
volksmond heet het ’open been’.

Eén van mijn stokoude oudtantes kreeg
eens een ongelukje, zij nam een verkeerde
sprong en kwam met haar poot terecht
tussen de rijdende pont en de steiger. Je
weet misschien dat in die tijd, tot in de
Jaren vijftig, er twee ponten in Diemen
waren die mensen en dieren konden over-
zetten over het Amsterdam-Rijnkanaal. Die
ponten reden door het water op rails die
op de bodem van het kanaal lagen. Zij
zagen er uit als voorwereldlijke monsters
op hoge poten. Bij het varen, beter gezegd
rijden, maakten zij angstaanjagende knar-
sende geluiden.

Na veel studie, waarbij mijn oudtante vaak
als proefkonijn diende, had de dokter zo-
veel wetenswaardigs verzameld dat hij er
zelfs op ging promoveren aan de universi-
teit. Bij die plechtige promotie mochten
mijn tante en haar familie op de eerste rij
zitten. Ja, zo zie je dat mensen veel te
danken hebben aan ons katten. De zieke
buurvrouw die door dit verhaal vrolijker
was geworden zei: "en andersom natuur-
lijk, die dokzer, leeft hij nog?" Nee, maar
er is bij ons in Diemen een plein naar hem
genoemd: het Dr. A.J.J. van Gemertplein.
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De Hoop. Op 15
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Van onze buurtredactie

Vier jaar geleden werd het
gebouw van de schuilkerk
De Hoop in Diemen nage
poeg door hrand verwoest,
Omdat de kerk onderverze
kerd was dreigde de sloopha
mer. In 1992 werd de waarde
van  het echier,
dankzij de inspanning van
een aanial Diemenaren, door
de Rijksdienst voor Monu
mentenzorg  erkend De
schuilkerk nan de Hartveld-
seweg werd gebouwd in
1786-1787, een tijd wanrin het
de katholicke gemeenschap
verhoden werd openlijk hun
godsdienst te belijden; het
werd wel oogluikend toege-
staan.

Stichting Monument
Schuilkerk De Hoop, dit jaar
opgericht, zet zich nu in de
gchuilkerk in zijn oude luis
ter te herstellen. Met steun
van de gemeente Diemen en
diverse sponsors hoopt de
stichting de financiering
rond te krijgen. ,Ongeveer
de helft van de totaal beno.
digde 1,2 miljoen is nu toege
zégd,” vertelt voorzitter Jaap
Heag. . Het is de bedoeling
van De Hoop een cultureel en
soclanl centrum te maken,
met ruimle voor concerten,
lezingen, recepties en andere
feestelijke gelegenheden
Ook kan er geéxposeerd wor
den. Aan een dergelijke loca
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De versiering in het plafond. Wie nog precies
weet waar deze decoraties hebben gezeten kan
contact opnemen met Jaap Haag van de Histo-
rische Kring Diemen.

In 1942 werd De Hoop een inleverplaats voor
radio’s en radio-onderdelen, die de Duitsers
opeisten en in 1945 deelde men er voedselpa-
ketten uit aan hongerige inwoners, Na de oor-
log werd het onderkomen opnieuw een vereni-

Historsehe Krng Diemen

ledenis van een monument’ overhandigd

ot

en over de geschiedenis van
T Burgemeester B. de Hon het eerste

Diemenaren kunnen ook steentje bijdragen

Stichting wil schuilkerk
‘De Hoop' doen herleven

De Hoop werd in 1990 door brand getroffen.

onument

Diemer
Courant

In de nacht van 16 op
17 november 1990 brak
brand uit in de voormalk -
ge schullkerk De Hoop
aan de Hartveldseweg.
Het gebouw dateert ult
1787. De Historische
Kring Diemen
Stichting  Monument
Schullkerk in het leven

roepen om geld bij el-

te krijgen voor het
herstel van het pand,
waarvoor 12 Hoen
gulden nodig 1s. Wie de
restauratie geldelijk wil
steunen, kan een bijdra-
ge storten op bankreke-
ning 837493250 VSB
bank ten name van
Stichting Monument
Schullkerk ‘De Hoop'.

Tekenares Scherpenisse tekende
aeze doorsneden
van De Hoop

Boeiend beeld van het
Diemense boerenleven

Van onze buurtredactie

Deze eeuw kwam een eind
ann het overwegend agrari-
sche karakter van het boe
rendorp Diemen. Bijna alle
hoerderijen zijn verdwenen,
op een groot deel van de
weilanden verrezen nieuw-
honwwijken en kantoren.

In het laatste bulletin van
de Historische Kring Diemen
beschrijft antropoloog Mar-
tien Hoogland het leven van
de Diemense veehouders
zoals dit er in de eerste helft
van deze eeuw uitzag.

Om een levendig beeld te
kunnen schetsen van het boe
renleven in Diemen inter-
viewde Hoogland veertien
bejaarde boeren en boerin-
nen, die zich het verleden
nog goed wisten te herinne
ren. De publicatie is ook rijk
gevuld met oude foto’s van
het Diemense landleven die
uit de albums van de families
tevoorschijn kwamen. De na-
druk ligt in het hoekje op de
consumptiemelkerij in de pe-
rinde 1916-1040. Diemen was
cen belangrijke leverancier
van melk aan Amsterdam,
dagelijks 70'n 16.000 liter

Gezondheidscentriom
Een apart hoofdstuk is ge
wijd aan boerderij Zelden

rust aan de Ouddiemerlaan,

waar op dit moment het ge

Zeldenrust

wordt, Eén van de oudst
inwoners van Diemen, de 9§
jarige  Catharina  van

Schot, blikt terog op de
jaar dat zij in boerderij 7
denrust woonde, Van
boerderij staal allcen
- enigszins gehavende -
huis er nog en dit wor

genomen

Het boekje van de |
sche Kring Diemen
grotis onder de led
spreid. Voor niet-led
prijs /7,50, Informaty W
krijgbaar bij het
van de vereniging
69920 93

g




